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Giảng Pháp trong chuyến đi                      
quanh Bắc Mỹ

Lý Hồng Chí 
Tháng 3, 2002

Chào tất cả (vỗ tay)
Lâu rồi không gặp mặt chư vị, có một số sự việc cần 

giảng cho chư vị. Hãy đợi tôi giảng xong, nếu chư vị có 
câu hỏi gì, thì có thể đề xuất ra, [tôi] sẽ nhân tiện giải 
đáp cho chư vị.

Chủ yếu giảng ba việc. Thứ nhất là mọi người cần 
hết sức coi trọng việc học Pháp. Tôi vẫn thường hay 
giảng cho chư vị việc này; nhưng hôm nay giảng có khác 
biệt, tôi cần giảng cho chư vị nguyên nhân to lớn hơn. 
Học Pháp cho tốt, đối với mỗi đệ tử Đại Pháp là [điều] 
vô cùng trọng yếu. Bởi vì so với bất kể phương pháp 
tu luyện nào trong quá khứ, [so với] người tu luyện 
trong quá khứ, thì chư vị cũng khác biệt rất nhiều, là 
[vì] sứ mệnh của chư vị rất lớn. Pháp của vũ trụ truyền 
xuất ra tại đây, [vậy hỏi] ai đến nghe Pháp? Các sinh 
mệnh nghe Pháp rồi sau sẽ làm những việc gì? Hết thảy 
những điều này đều có ý nghĩa rất trọng đại. Trước đây 
tôi đã nói đến sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp, trên thực tế 
thì trách nhiệm chư vị gánh vác là rất to lớn. Chư vị chỉ 
biết [rằng] trong quá khứ có những học viên đã từng 
[thệ] ước cùng với tôi; thực ra còn có rất nhiều học 
viên đã đến từ những đại khung thiên thể khác vô cùng 
to lớn vô cùng xa xôi, mục đích là đến đây kết duyên. 
Còn có một bộ phận là đến vào lúc Đại Pháp truyền ra 
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lần này, bởi vì cửa [Đại Pháp] rộng mở, [nên] có nhiều 
người căn cơ tốt cũng đến. Do vậy các đệ tử Đại Pháp 
chủ yếu là ba bộ phận người như thế.

Mọi người thử nghĩ xem, các sinh mệnh đến từ các 
thiên thể xa xôi, đến đây để làm gì? Là [vì] vũ trụ cần 
phải Chính Pháp, họ là những đại biểu của quần [thể] 
sinh mệnh to lớn phi thường tại các đại khung thiên thể 
xa xôi, đến đây để kết duyên cùng Sư phụ; trong [khi] 
Chính Pháp, trong [khi] trùng tổ toàn bộ vũ trụ [họ] đã 
xuống đây, mục đích là để có thể cứu độ chúng sinh ở 
tại nơi ấy. Tại nơi ấy có các quần [thể] sinh mệnh to lớn 
[nhiều] không thể tính đếm. Còn những người đã có 
thể cùng tôi ký kết [thệ] ước mà đến, thì đó cũng không 
hề đơn giản chút nào, cũng là đến từ những thiên thể 
rất lớn; nếu như tầng rất cao, thì mọi người thử nghĩ 
coi, đó chẳng phải cũng là đại biểu cho các thiên thể 
rất to lớn hay sao? Còn có một số học viên đến vào lúc 
truyền Pháp lần này, tầng của đa số cũng rất cao.

Điều tôi vừa giảng là [về] những ai đến nghe Pháp; 
nếu là những người như vậy đến nghe Pháp, mọi người 
thử nghĩ xem, mỗi đệ tử Đại Pháp chẳng phải đều là 
đại biểu cho các thiên thể to lớn khác nhau mà đến? 
Nếu là như vậy, thì việc bản thân đệ tử Đại Pháp ấy tu 
có tốt hay không tốt phải chăng sẽ quyết định vấn đề 
những sinh mệnh tại những thiên thể to lớn kia có thể 
đắc độ được hay không? Tôi nói với mọi người, điều ấy 
là khẳng định.

Bởi vì các thiên thể to lớn ấy là ở dưới chư vị, hầu 
như giống với thân thể của chư vị, bởi vì chư vị cũng 
to lớn như thế. Bên trong đó có vô số chúng sinh, có 
số lượng bất tận những khung thể vũ trụ; sự tu luyện 
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của chư vị, là quyết định sự tốt hay xấu, lưu hay bỏ của 
các quần [thể] sinh mệnh to lớn ấy! Cái thân thể vốn là 
biểu hiện của bản thân chư vị tại thế gian con người, 
thực ra tại vi quan mà xét cũng là một hệ thống to lớn. 
Bộ phận thân thể ấy tuỳ theo sự tu luyện của chư vị, 
bắt đầu từ chữa bệnh khoẻ người, dần dần thân thể 
sẽ chuyển hoá hướng đến vật chất cao năng lượng. Bề 
mặt của sự biến hoá không nhất định là rõ ràng. Vũ 
trụ trong Chính Pháp là đột phá từ vi quan hướng đến 
bề mặt; [là các] đệ tử Đại Pháp trong tu luyện chư vị 
cũng biến hoá từ vi quan hướng đến bề mặt. Thân thể 
tại vi quan là tuỳ theo sự tu luyện của chư vị, sự đột 
phá về tầng cũng rất mau chóng; ngoài ra phần còn lại 
của thân thể bề mặt của tuyệt đại đa số học viên trong 
tu luyện cũng không còn nhiều nữa. Chư vị tầng càng 
cao thì trách nhiệm càng lớn, càng cao thì đại biểu cho 
càng nhiều sinh mệnh tại thiên thể càng to lớn hơn; 
chư vị sẽ phụ trách tại đó. Nói cách khác, cái thân thể 
con người của chư vị, thuận theo sự tu luyện không 
ngừng của chư vị sẽ cải thiện không ngừng, biến đổi 
càng ngày càng tốt, đồng thời chuyển hoá thành thân 
thể của Thần. Nếu như chư vị tu không tốt, như mọi 
người cũng thấy, nói một cách tương đối thì biến hoá 
của thân thể bề mặt cũng ít. Nói cách khác, thiên thể to 
lớn mà chư vị đại biểu ấy và thân thể của chư vị là như 
nhau, là đối ứng. Như vậy rất nhiều sinh mệnh ấy có 
thể vì sự tu luyện không được tốt của chư vị, họ không 
thể được đắc độ; chính là vì chư vị tu không được tốt, 
nên họ không thể biến [đổi thành] tốt; chư vị còn nhiều 
tâm không bỏ, can nhiễu đến họ, phản lại họ cũng can 
nhiễu đến chư vị.
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Tôi thường giảng hãy học Pháp cho tốt, mỗi lần tại 
Pháp hội hoặc khi gặp mặt học viên tại các hoàn cảnh 
khác tôi đều giảng, tôi đều nói, [rằng] mọi người nhất 
định phải coi trọng việc học Pháp, bận mấy cũng phải 
học Pháp. Lúc ấy tôi không thể giảng cho chư vị cao 
thâm như thế này, cũng không thể tiết lộ sự việc này. 
Kinh qua trường ma nạn này chư vị đã nhận thức được 
Pháp sâu sắc hơn nữa, trong tu luyện và chứng thực 
Pháp đã thành thục hơn nữa. Hôm nay tôi đã có thể nói 
với chư vị, sự tu luyện của chư vị tuyệt không phải là 
chỉ vì vấn đề viên mãn hết sức đơn giản của cá nhân; sự 
tu luyện của chư vị là đang cứu độ vô số sinh mệnh của 
thiên thể đối ứng với chư vị đã ký thác vô hạn hy vọng 
vào chư vị, sự tu luyện của chư vị là đang cứu độ chúng 
sinh trong từng đại khung thiên thể to lớn.

Vì sao tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp khác với tu luyện 
trong quá khứ? Tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp là vĩ đại; 
nếu chư vị tu hết sức tốt, đó mới là viên mãn vĩ đại 
chân chính của cá nhân. Viên mãn của đệ tử Đại Pháp, 
không phải là một sinh mệnh phổ thông nhảy ra khỏi 
tam giới là xong. Mọi người thử nghĩ coi, bởi vì chư vị 
tu tốt, thì sẽ có ít những sinh mệnh trong vũ trụ to lớn 
biến đổi thành xấu, đào thải sẽ ít. Khi mà chư vị quay 
trở về, họ sẽ thật sự coi chư vị là Chủ của họ, là Vương 
của họ, kính ngưỡng chư vị một cách vô hạn, bởi vì chư 
vị đã cứu độ họ, chư vị đã vì họ mà phó xuất, chư vị đã 
cấp cho họ mọi điều. Nếu như chư vị tu không tốt, thì 
có nhiều sinh mệnh sẽ bị đào thải; bởi vì các sinh mệnh 
không thể cứu chữa được nữa mà không đào thải thì 
không được. Vì sao? Trong trường bức hại này thì các 
sinh mệnh tại các không gian khác nhau, tốt và xấu đều 
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khởi tác dụng. Các sinh mệnh bất hảo đang can nhiễu 
sự việc Chính Pháp, đang bức hại các học viên, đồng 
thời cũng đang can nhiễu đến chư vị, do đó nhất định 
phải thanh trừ một cách nghiêm túc. Tu mà không tốt 
thì sẽ đào thải rất nhiều sinh mệnh, như thế đợi đến 
lúc chư vị viên mãn, đợi đến lúc chư vị quy vị, thì chư 
vị sẽ phát hiện rằng những sinh mệnh mà ban đầu đã 
ký thác vô hạn hy vọng vào chư vị nay bị đào thải nhiều 
phi thường. Như vậy ở trong đại khung vũ trụ này, thì 
thiên thể mà chư vị đại biểu sẽ có thể là tàn khuyết bất 
toàn; vô số sinh mệnh đã bị đào thải rồi.

Như mọi người đã biết rằng trong trường bức hại 
này, có rất nhiều học viên nhận thức không rõ, [nên] 
coi đó là sự bức hại của người thường đối với con 
người. Thực ra trường bức hại này hoàn toàn là khảo 
nghiệm tà ác chưa từng có do cựu thế lực an bài đối với 
các đệ tử Đại Pháp; tuy nhiên các sinh mệnh tà ác bị họ 
lợi dụng không hề được họ cho biết chân tướng, chúng 
thật sự đang phá hoại. Tuy rằng tôi không thừa nhận 
hết thảy an bài ấy, nhưng chúng rốt cuộc vẫn làm như 
vậy. Hết thảy những gì chúng an bài trong lịch sử thì tôi 
đều không thừa nhận, trong Chính Pháp là đang triệt để 
phủ nhận chúng. Như vậy trong trường bức hại chúng 
sinh này, chúng ta cần phải hướng đến con người mà 
giảng rõ chân tướng, đồng thời tu bản thân mình cho 
tốt, trong chính niệm thanh trừ tà ác. Tuy rằng chúng 
ta không thừa nhận hết thảy những thứ này của chúng, 
nhưng những phỉ báng tà độc của chúng trong trường 
bức hại này đã làm độc hại đến vô số chúng sinh.

Nếu như trong những con người trên thế gian hiện 
nay, tuyệt đại đa số thật sự là đến để đắc Pháp, mọi 
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người nghĩ xem, họ có thể không phải là một sinh mệnh 
đơn giản đâu. Một Phật Như Lai là đại biểu cho một 
quần [thể] sinh mệnh rất to lớn. Không chỉ là Như Lai, 
[trong những người] đến thế gian con người này có rất 
nhiều là có bản sự; Vương, Chủ của rất nhiều thiên thể 
đều đã đến, họ đại biểu cho các thiên thể to lớn. Tuy 
nhiên sau khi tiến nhập vào xã hội người thường, họ 
đều đã mê tại đây, thậm chí ở trong trường bức hại 
này cũng tham gia bức hại Đại Pháp. Nếu những người 
như thế mà bị tiêu huỷ, thì mọi người thử nghĩ xem, 
đó không phải chỉ là bản thân họ sẽ bị tiêu huỷ, mà cả 
thiên thể to lớn như thế sẽ bị tiêu huỷ.

Tôi nói rằng các đệ tử Đại Pháp thật xuất sắc, ở 
trong bức hại nghiêm trọng như vậy, chư vị vẫn đang 
hướng đến thế nhân mà giảng rõ chân tướng, đang cứu 
độ chúng sinh. Chư vị cứu độ những sinh mệnh ấy, mọi 
người nghĩ xem, liệu đó có phải là một cá nhân hết sức 
đơn giản hết sức phổ thông hay không? Nếu họ thật 
sự đối ứng với thiên thể to lớn, thì khi chư vị giảng rõ 
chân tướng với họ là chư vị đang cứu một thiên thể to 
lớn, một quần [thể] sinh mệnh to lớn, một vị Chủ, một 
vị Vương. Tôi nói các đệ tử Đại Pháp chẳng phải vĩ đại 
là gì? Các sự việc mà đệ tử Đại Pháp gặp phải đều to lớn 
phi thường. Quá khứ [người ta] giảng phổ độ chúng 
sinh, nhưng được cứu chỉ là những con người rất nhỏ 
bé, những người thường hết sức phổ thông. Nó không 
sánh được với điều mà đệ tử Đại Pháp làm, không sánh 
được với những gì đệ tử Đại Pháp của tôi đang thực 
hiện; điều chư vị làm đều là những sự việc rất to lớn. 
Tại trường bức hại hôm nay, ví như một người thường 
hết sức phổ thông nếu có thể đối với một cá nhân khác 
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mà nói: ‘Ông chớ có bức hại Pháp Luân Công, Pháp Luân 
Công là tốt’. Người kia vì đó mà không bức hại các đệ 
tử Đại Pháp, thậm chí đến tương lai còn có cơ hội đắc 
Pháp được lưu lại. Nếu như người ấy trước đây là từ cao 
tầng đến để đắc Pháp, thì tu luyện sẽ mau chóng. Như 
vậy mọi người thử nghĩ xem, sự viên mãn của người ấy 
là sự viên mãn của một quần [thể] sinh mệnh to lớn, sự 
viên mãn của một Vương của một Chủ. Vậy mà sự viên 
mãn của người ấy là do một người thường đã tạo cơ 
hội cho vị ấy được viên mãn, [vậy nên] người thường 
đó, người thường hết sức phổ thông ấy sẽ thành một vị 
Thần to lớn. Hơn nữa chư vị là đệ tử Đại Pháp thực thi 
sự việc vĩ đại đến như vậy, cứu độ được không phải chỉ 
một vài cá nhân, hơn nữa lại là liên tục chủ động hướng 
đến thế nhân mà giảng rõ chân tướng, không ngừng 
thực hiện sự việc ấy, đang cứu độ còn nhiều sinh mệnh 
hơn nữa; đó chẳng vĩ đại hay sao?

Ở trên tôi đã giảng, đối với đệ tử Đại Pháp mà nói 
thì viên mãn của tu luyện cá nhân là không đáng kể. Đó 
chỉ là việc ở trong quá trình tu luyện, đệ tử Đại Pháp 
đặt định cho cơ sở cho bản thân chư vị, chuẩn bị để làm 
sự việc to lớn hơn. Nếu chỉ lấy viên mãn cá nhân ấy làm 
việc cao nhất, thì tôi nói rằng nó không xứng với đệ tử 
Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Vì sao gọi là đệ tử 
Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp? Tôi biết rằng thực 
ra trên toàn thế giới có trên 7 tỷ người. Các học viên 
Đại Pháp chúng ta ở trong đó, ban đầu cũng chỉ bất quá 
là 100 triệu người. Đó là tỷ lệ bao nhiêu? Những người 
kia không đắc Pháp hay sao? Qua một bước [này] còn sẽ 
có người tu, còn có người viên mãn, nhưng đó chỉ là tu 
luyện cá nhân mà thôi. Chính vì vậy các đệ tử đắc Pháp 
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tại bước này được gọi là “đệ tử Đại Pháp trong thời 
kỳ Chính Pháp”. Chư vị cùng thời với Chính Pháp; Đại 
Pháp đã giao phó cho chư vị trách nhiệm và sứ mệnh 
vĩ đại; còn con người tương lai đắc Pháp, họ chỉ là tu 
luyện cá nhân thôi, họ không có được vinh dự ấy, họ đã 
không đến vào lúc sự việc vĩ đại này. Do đó sự việc cứu 
độ chúng sinh của chúng ta chẳng phải thật xuất sắc là 
gì? Thật vĩ đại là gì? Thực ra nó cũng rất cấp thiết.

Tôi đã vừa giảng, rằng nếu chúng ta tu không được 
tốt, thì viên mãn trong tương lai đối với các đệ tử Đại 
Pháp cũng chỉ bất quá là một vấn đề thương tâm. [Nếu] 
mọi người tu cho tốt, thì trở về mới thật sự là đại viên 
mãn, các chúng sinh vốn đã ký thác vô hạn hy vọng đều 
được họ cứu hết. Còn với ai tu chẳng được tốt khi hồi 
khứ, thì vũ trụ ấy tàn khuyết bất toàn. Trong lúc bức 
hại này, những ai đi theo hướng phản diện, hoặc thậm 
chí đã làm những việc rất là không tốt, thì tôi nói với 
mọi người, Sư phụ cũng không muốn để họ rơi rớt lại. 
(vỗ tay) Hết thảy những gì bề mặt của họ, là không thể 
hồi khứ được, bởi vì họ không có tu tốt, không thực thi 
được tốt, nên những chúng sinh rất nhiều ấy là hỏng 
mất rồi. Vì tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực, 
nên không thừa nhận trường bức hại này. [Giữa] bề 
mặt và thể chất của các đệ tử Đại Pháp là bị cựu thế lực 
[làm cho] cách ly, do đó các đệ tử Đại Pháp không làm 
được rất nhiều sự việc. Bề mặt là bị những [kẻ] bị các 
sinh mệnh tà ác thao túng điều khiển làm điều xấu, là vì 
có những tâm chấp trước đã bị các sinh mệnh tà ác lợi 
dụng, do vậy tôi sẽ lấy bản chất của đệ tử Đại Pháp xuất 
khứ ra. Còn cựu thế lực đã an bài thao túng để bề mặt 
của đệ tử Đại Pháp làm điều xấu và những sinh mệnh 
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tà ác bị cựu thế lực lợi dụng để trực tiếp bức hại Đại 
Pháp đều sẽ bị tước bỏ quả vị, tước bỏ hết thảy năng 
lực, đả cho nhập vào bộ phận thân người của đệ tử Đại 
Pháp ấy vốn cấu thành từ nghiệp lực và các chủng quan 
niệm hậu thiên; bộ phận ấy của thân người rồi sẽ trong 
khi tân trần đại tạ mà vứt bỏ đi, đó cũng là bộ phận bị 
chúng lợi dụng, đả nhập xong sẽ hạ vào địa ngục, bởi 
vì sự việc thật sự xấu xa là do các sinh mệnh tà ác do 
cựu thế lực lợi dụng đã thao túng nghiệp lực và quan 
niệm của con người thực hiện, [như vậy sẽ] cho phép 
đệ tử của tôi vốn ban đầu từ đâu đến rồi sẽ trở về nơi 
đó; nhưng không còn bất kỳ cái gì mang theo được về, 
đồng thời, sau khi hồi khứ xong, thì thiên thể to lớn 
mà họ đại biểu hoàn toàn là không, không còn hết thảy 
những sinh mệnh vốn đã có từ đầu, bởi vì họ không tu 
được tốt, hết thảy đều đã biến thành xấu, đều đã đào 
thải rớt đi rồi; [sẽ] chỉ có những [sinh mệnh] tái tạo. 
Do vậy mới nói, rằng cá nhân trong khi tu luyện, việc 
chư vị không ngừng kiên trì học Pháp là quan trọng phi 
thường. Chư vị mà không học Pháp cho tốt, thì khi thực 
thi các sự việc Đại Pháp, sẽ có rất nhiều sự việc khó sắp 
xếp cho tốt, khó làm cho tốt. Nếu chư vị học Pháp thật 
là tốt, thì không dễ xảy ra vấn đề gì. Vậy mới nói, dẫu 
bận đến mấy cũng phải học Pháp.

Tôi vừa giảng là việc thứ nhất. Việc thứ hai, chính là 
chúng ta cần coi trọng giảng rõ chân tướng. Mọi người 
cần phải hiểu rằng giảng rõ chân tướng là vô cùng quan 
trọng đối với các đệ tử Đại Pháp. Chư vị không chỉ là 
vấn đề tu luyện cá nhân. Sự tu luyện của chư vị là đang 
cứu độ các sinh mệnh trong thiên thể to lớn mà bản 
thân chư vị đại biểu. Trong khi chư vị giảng rõ chân 
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tướng thì chư vị đang cứu độ các thiên thể khác nhiều 
hơn thậm chí to lớn hơn nữa và các sinh mệnh trong 
thiên thể, bởi vì đây là trách nhiệm mà Đại Pháp và lịch 
sử đã giao phó cho chư vị. Tôi đã vừa giảng rồi, nếu 
như rất nhiều sinh mệnh trên thế gian này đều là đến 
[từ các thiên thể ấy], thì họ là các Vương, các Chủ, các 
Thần của các thiên thể rất to lớn, như vậy họ đại biểu 
cho các thiên thể và các quần [thể] sinh mệnh rất to 
lớn. Chư vị nếu cứu độ họ, chư vị thử nghĩ xem, chẳng 
phải là chư vị đã cứu độ được một vị Thần? Rất có khả 
năng là Thần hết sức cao, và họ lại đối ứng với các thiên 
thể to lớn hơn nữa và vô số các chúng sinh. Như vậy 
uy đức ấy là gì? Đó có phải là một vấn đề đơn giản thôi 
không? Chỉ có đệ tử Đại Pháp mới [được] giao phó sứ 
mệnh trọng đại như vậy.

Do vậy, viên mãn cá nhân đối với chư vị không đáng 
kể mấy. Trong lịch sử, chư vị đều đã tu luyện nhiều 
lần, nhiều thời kỳ chư vị đều đã đi qua con đường như 
thế; hiện nay đối với chư vị thì khảo nghiệm đối với 
tiêu chuẩn viên mãn cá nhân hoàn toàn không đáng kể 
gì, mà là tiêu chuẩn đối với Đại Pháp [và] nắm vững 
Pháp mà nhận định [mới đáng kể]. Quá trình chư vị tu 
luyện viên mãn cá nhân thực ra là để đặt định cơ sở cho 
tương lai duy hộ Pháp, chứng thực Pháp; bởi vì chư vị 
có tố chất nhất định, nắm vững Pháp một cách sâu sắc, 
đồng thời trong quá trình tu luyện cá nhân của chư vị, 
đạt viên mãn hoàn thành những tiêu chuẩn mà cá nhân 
chư vị có thể đạt được, vào thời khắc then chốt có thể 
thực sự chứng thực Pháp, thực thi những gì mà đệ tử 
Đại Pháp cần phải làm. Do vậy trách nhiệm của các đệ 
tử Đại Pháp, không phải là chỉ vì viên mãn cá nhân, mà 
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là cứu độ chúng sinh trong khi chứng thực Pháp, đó 
mới là sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp, đó mới là chỗ 
vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp chân chính.

Tôi nói với chư vị, con người trên thế gian này, vào 
thời mà Thần ban đầu tạo ra con người, thì cái nguyên 
thần ở bên trong lớp da người, đến [thời] cận đại đều 
đã lần lần lưu tại không gian khác, không cho phép họ 
chuyển sinh [vào đây]. Cái lớp da người này tuyệt đại 
đa số đã được các sinh mệnh cao cấp chiếm lấy. Nói 
cách khác, họ cần đến đắc Pháp, cần dùng lớp da người 
này, trong đó có cả các đệ tử Đại Pháp. Như vậy việc 
giảng rõ chân tướng của chư vị là phi thường trọng yếu.

Tất nhiên, rất nhiều học viên đang âm thầm thực 
thi công tác giảng rõ chân tướng trọng đại này, nào là 
phát truyền đơn, gọi điện thoại, dùng mạng máy tính, 
đến lãnh sự quán, còn có [các vị] thông qua các môi 
trường truyền thông khác nhau mà đang hướng đến 
thế nhân giảng rõ chân tướng của Đại Pháp, vạch trần 
bức hại của tà ác. Các học viên tại Trung Quốc thật 
xuất sắc, trong áp lực tà ác cực đại đang chứng thực 
Pháp, đang cứu độ chúng sinh, đều là rất xuất sắc và vĩ 
đại. Hơn nữa chư vị thực thi hết sức chủ động. Không 
quản rét buốt nóng nực, đất trời băng tuyết hay mưa 
lớn ngập tràn, bất kể thái độ thế nhân ra sao, khó khăn 
đến mấy, mọi người đều kiên trì. Điều ấy Sư phụ đều 
biết. Tôi đều thấy, tôi rất ưng ý, tôi biết rằng chư vị tự 
giác thực thi những điều mà chư vị cần phải làm. Toàn 
bộ các đệ tử Đại Pháp đều đang thực thi như vậy. Tất 
nhiên có một số cá biệt không tinh tấn, có một số cá 
biệt nhận thức không đầy đủ, nhưng không đại biểu 
cho dòng chảy chính; chủ thể là hết sức tốt, hơn nữa 
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những [người] chưa bước ra đều đang lần lượt bước 
ra. Tôi đã nhiều lần khẳng định hết thảy những gì mà 
chư vị đã làm. Nói cách khác, các đệ tử Đại Pháp về cơ 
bản đều đang chiểu theo yêu cầu Chính Pháp mà thực 
thi. Hết thảy điều này đều không có vấn đề gì, mà [thực 
ra] là rất tốt.

Tôi vừa giảng xong hai việc. Việc thứ ba là vấn đề 
phát chính niệm của chư vị. Đây là ba việc mà các đệ tử 
Đại Pháp đang thực thi hiện nay. Đối với các đệ tử Đại 
Pháp chúng ta mà xét thì việc phát chính niệm này cũng 
là một việc vĩ đại phi thường. Từ 20 tháng Bảy, 1999 về 
sau, thì sự bức hại phô thiên cái địa đối với Đại Pháp, 
bức hại đối với học viên Đại Pháp, bức hại đối với thế 
nhân này là điều chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. Bức 
hại đối với Cơ Đốc giáo và Phật giáo hay các tôn giáo 
khác trong lịch sử đều không đạt đến tà ác như thế này. 
Thời ấy, chưa có công cụ dư luận rộng lớn như thế này, 
phương tiện giao thông cũng không phát triển như vậy, 
bị bức hại cũng chỉ hạn cuộc trong một địa khu cục bộ 
rất nhỏ bé. Diện tích hiện nay của Trung Quốc rất to lớn, 
các chúng sinh chịu hại rất nhiều, [riêng] tại vùng đất 
Trung Quốc đã có hơn tỷ người chịu hại trực tiếp. Tuy 
nhiên trường bức hại này không chỉ hạn cuộc tại Trung 
Quốc, trên thực tế thì trường bức hại này mang tính 
toàn thế giới, những lời giả dối đã đầu độc nhân dân 
toàn thế giới. Đồng thời dư luận vu khống phô thiên cái 
địa kia đã hình thành áp lực rất lớn đối với các đệ tử 
Đại Pháp. Nghiêm trọng hơn nữa là những lời vu khống 
ấy đã làm ngộ độc nhân dân toàn thế giới. Đây là Pháp 
của vũ trụ, là Pháp tạo nên hết thảy sinh mệnh, trong 
đầu não của sinh mệnh kia nếu mang theo tư tưởng 
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bất hảo đối với Đại Pháp—thì mọi người thử nghĩ xem, 
hết thảy các sinh mệnh đều đang chiểu theo thái độ 
của sinh mệnh ấy đối với Chính Pháp mà [được] quyết 
định xem sẽ lưu lại hay thanh trừ sinh mệnh ấy—vậy 
hỏi sinh mệnh kia trong thời Pháp Chính nhân gian còn 
[được] cần đến nữa không? Hễ Pháp Chính nhân gian 
bắt đầu [nó] sẽ phải bị đào thải ngay. Do đó đây chẳng 
phải là bức hại đối với nhân loại toàn thế giới hay sao?

Các đệ tử Đại Pháp thật xuất sắc. Khi bức hại bắt 
đầu thì mọi người đều chưa từng gặp qua sự việc như 
thế, chưa có chuẩn bị về tâm lý, có chỗ không biết phải 
xử lý ra sao. Sau đó dần dần bình tĩnh lại, dần dần mọi 
người đều bước ra chứng thực Pháp. Hiện nay mọi 
người đang vạch trần trường tà ác này một cách có lý 
trí hơn, đang cứu vãn chúng sinh. Trước mắt chúng ta 
về cơ bản có thể làm cho các chính phủ toàn thế giới, 
tuyệt đại đa số nhân dân thế giới đều biết rằng Pháp 
Luân Đại Pháp chúng ta là tốt, đều biết rằng chúng ta 
vô tội nhưng bị bức hại, đều biết được bộ mặt miệng 
lưỡi xấu xa ác bá đã biến chất của kẻ cầm đầu lưu manh 
tà ác tại Trung Quốc, thấy rõ được sự tà ác của tập 
đoàn lưu manh chính trị. Chúng ta đang đối mặt với 
bộ máy tuyên truyền to lớn vốn bị kẻ thống trị chính 
trị lưu manh cực kỳ tà ác đang thao túng; chúng ta có 
thể làm cho con người toàn thế giới đều hiểu rõ được 
chân tướng của sự bức hại, cứu lấy những con người 
thế gian đã bị vu khống hãm hại và dối trá đầu độc; thật 
xuất sắc, thật sự rất xuất sắc. Các đệ tử tại Trung Quốc 
đang ở trong tình huống chịu áp lực nghiêm trọng, lại 
càng đang thực thi như thế, để cho người [dân] Trung 
Quốc tỉnh ngộ ra, biết được sự tà ác của trường bức 
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hại ấy, không ai theo chúng nữa, đều bất hợp tác với 
chúng; thì hỏi tà ác ấy còn chống đỡ được nữa không? 
Thực ra hiện nay nhân tố tà ác đang thao túng bức hại 
đã [chỉ còn] vô cùng ít ỏi, cựu thế lực đã nhận ra khảo 
nghiệm Đại Pháp đã không có tác dụng gì. Tà ác cũng 
đã nhận thấy, cái thế lớn mạnh ấy đã đi, Đại Pháp cũng 
vĩnh viễn sẽ không bị trừ bỏ.

Mọi người còn nhớ chăng, hồi chúng ta mới bắt đầu 
phát chính niệm, thì những sinh mệnh bức hại đệ tử Đại 
Pháp kia lập tức xếp thành đội ngũ, xếp thành trận thế, 
[kẻ] bị đả rồi lại có [kẻ] đến tiếp. Bởi vì mọi người đã 
qua một đoạn thời gian phát chính niệm, thanh lý một 
lượng lớn các nhân tố tà ác ấy, nên hiện nay khi mọi 
người phát chính niệm thì công phát xuất ra đều phải 
đi các nơi để tìm những thứ tà ác ấy. Hễ đệ tử Đại Pháp 
lập chưởng thì chúng liền chạy trốn. Đệ tử Đại Pháp có 
thể nhìn thẳng kẻ ác bằng con mắt chân chính, kẻ ác lập 
tức phải né tránh ánh mắt ấy. Bởi vì chính niệm đã làm 
các sinh mệnh đang thao túng kẻ ác ấy sợ quá mà chạy 
trốn cả; là vì chúng đều biết rằng nếu chạy chậm một 
chút là chớp mắt sẽ bị chính niệm của đệ tử Đại Pháp 
thanh trừ ngay. Do đó tà ác hiện nay đang liên tục co 
cụm về trung tâm tà ác tại Trung Quốc; còn nhân tố tà 
ác đang khống chế tư tưởng con người tại các nơi khác 
trên toàn thế giới đã đang trong [giai đoạn] bị thanh 
trừ cuối cùng.

Nhớ lại hồi 20 tháng Bảy, 1999 mới bắt đầu, rất 
nhiều vùng trên toàn thế giới đều không có ai biết 
Đại Pháp là gì, đột nhiên tại Trung Quốc đã xuất hiện 
đợt trấn áp to lớn đến thế, rốt cuộc đó là gì vậy? Các 
phương tiện truyền thông toàn thế giới đều truyền tải 
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lại tuyên truyền vu khống của các phương tiện truyền 
thông Trung Quốc, áp lực lúc ấy rất lớn. Tất nhiên, đó 
chỉ là áp lực trên hình thức, còn có áp lực về bản chất. 
Ngay áp lực trên hình thức ấy cũng chưa hề có tiền lệ 
trong lịch sử. Mọi người đối trước áp lực như thế, đã 
làm chính lại tất cả cho đến mức độ như hiện nay, thật 
là xuất sắc.

Lúc bấy giờ, các nhân tố tà ác mà trong vũ trụ dự 
định sẽ đào thải đã từ trên đổ xuống to lớn phi thường, 
đã làm cho tam giới, các không gian do lạp tử cấu thành 
tại các tầng các tầng đều đầy ắp; tà ác toàn vũ trụ đều 
áp xuống. To lớn nhường ấy, áp xuống nhân loại, áp 
xuống tam giới. Như chư vị đã thấy, ảnh chụp địa cầu 
bấy giờ trên phương tiện truyền thông trông giống 
như bộ mặt quỷ; đó chỉ là biểu hiện tại một tầng không 
gian của Trái đất. Nếu như không [có] Chính Pháp, thì 
không một cá thể nào trong các sinh mệnh tại tam giới 
còn sống sót được nữa, bởi vì thứ ấy đủ để tiêu huỷ một 
thiên thể rất to lớn. Khi mà cái thế của Chính Pháp đã 
tiêu huỷ hết những thứ áp xuống ấy xong, toàn bộ các 
nhân tố ức chế tư tưởng của con người đều bị thanh 
trừ, thì hình thế lúc đó đã thay đổi rất nhiều. Trước đây 
khi giảng chân tướng, rất nhiều người hoàn toàn không 
nghe, hơn nữa [còn có] biểu hiện tà ác. Khi mà những 
thứ ấy bị tiêu huỷ xong rồi, thì lúc chư vị lại giảng chân 
tướng nữa, người ta lại mong muốn tiếp thu, cũng có 
thể nghe [hiểu]. Nhưng cũng còn [những người] không 
lý trí lắm, bởi vì những sinh mệnh tà ác chui vào tam 
giới kia vẫn còn đang thao túng con người, còn đang 
thao túng những người có nhận thức tư tưởng không 
tốt về Đại Pháp. Vì chịu ảnh hưởng của tuyên truyền vu 
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khống từ các phương tiện thông tin, nên số người như 
thế còn rất đông, do vậy áp lực tạo thành đối với chư vị 
còn rất lớn; hơn nữa rất nhiều sinh mệnh tà ác ấy là hết 
sức thấp. Trong tình huống ấy, tôi bảo mọi người [hãy] 
phát chính niệm, sau khi thanh trừ các nhân tố tà ác đã 
thao túng con người [bằng phát] chính niệm thì về căn 
bản đã làm con người thế giới tỉnh táo lại.

Trong toàn bộ quá trình Chính Pháp, công của tôi 
là [tiến] từ vi quan hướng đến bề mặt. Trên thực tế, 
tốc độ là mau lẹ phi thường; tôi sẽ giảng một chút về 
vấn đề tốc độ Chính Pháp này. Vào lúc trước khi mà cái 
thế của Chính Pháp chưa thực thi đến bề mặt của con 
người, cũng là lúc mà Chính Pháp đang liên tục tiến 
đến bề mặt, khoảng trống trước ở trước khi các điểm 
bề mặt này được qua Chính Pháp, vào đúng khoảng 
trống thời gian ấy, thì cựu thế lực tà ác biểu hiện ra hết 
thảy [những gì] của chúng, đang lợi dụng những sinh 
mệnh kỳ hình cặn bã đen bẩn ở tầng thấp nhất và tà ác 
nhất để bức hại Đại Pháp, bức hại các đệ tử Đại Pháp. 
Còn các đệ tử Đại Pháp cũng trong đúng đoạn thời gian 
Chính Pháp còn chưa đến để chứng thực Pháp, cứu độ 
chúng sinh. Hết thảy đều đang biểu hiện vào đoạn thời 
gian này.

Trước khi Pháp Chính hoàn tất triệt để, thì cái thế 
của Chính Pháp đang liên tục xuyên qua các bộ phận 
không gian còn lại. Tuy nhiên khi mà cái thế của Chính 
Pháp chưa đến được không gian bề mặt, thì ở nơi không 
gian bề mặt vẫn còn cựu Pháp của vũ trụ, Pháp đã bị 
bại hoại còn ở đó; do vậy cựu Pháp ấy đang ước chế hết 
thảy các sinh mệnh ở trong cựu không gian mà Chính 
Pháp còn chưa đến được. Nếu như ngay từ sớm đã huỷ 



Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ	 17

bỏ cựu Pháp kia, nói cách khác huỷ bỏ cựu Pháp từ khi 
Chính Pháp còn chưa đến, thì mọi người thử nghĩ coi, nó 
sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng: vũ trụ từ trên xuống 
dưới, không gian hướng ngang, không gian hướng dọc, 
hết thảy các không gian đều bị đả loạn, hết thảy thời 
gian có trong vũ trụ đều sẽ không tồn tại, biến thành 
một không gian to lớn nhất, biến thành một không gian 
mau lẹ nhất, hết thảy các sinh mệnh trong tất cả các 
cựu không gian đều sẽ ở trong không gian mau lẹ nhất 
ấy mà nhừ nát toàn bộ với tốc độ lớn nhất, hết thảy vật 
chất đều lập tức hoại ngay, hết thảy những gì ở bề mặt 
của cựu vũ trụ còn lại mà chưa qua Chính Pháp đều bị 
kết thúc, lập tức giải thể hết. Chỗ bề mặt của cựu vũ trụ 
mà chưa qua Chính Pháp cũng là do vô số không gian 
to lớn, vô số sinh mệnh, vô số Thần tổ [hợp mà] thành, 
do vậy khi mà Chính Pháp chưa kết thúc thì không thể 
huỷ bỏ chúng được, nếu không thì chúng sinh ở trong 
ấy sẽ bị giải thể trước khi Chính Pháp đến, [và] không 
được cứu độ. Sư phụ không phải chỉ đang cứu độ chư vị 
và thế nhân, mà cũng là đang cứu độ các sinh mệnh cao 
tầng ấy. Cựu sinh mệnh không thấy được vũ trụ mới 
như thế nào, mà cũng không cho phép họ thấy; như 
vậy họ [mới] tuân theo cựu Pháp lý mà duy hộ hết thảy 
những gì của cựu vũ trụ này. Do vậy [khi] tôi chiểu theo 
vũ trụ mới mà đặt yêu cầu cho họ, thì họ không chịu, họ 
không nhìn thấy [vấn đề này]. Thế nên ở trong Chính 
Pháp thì cựu Pháp trên thực tế đang khởi tác dụng can 
nhiễu đến tôi và các đệ tử Đại Pháp. Tôi có thể huỷ 
bỏ chúng. [Nhưng] như tôi đã nói, vì để cứu độ chúng 
sinh nên không thể huỷ; một khi huỷ đi, thì những sinh 
mệnh ấy sẽ không thể đắc độ được nữa, chúng sinh ở 
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trong bộ phận thiên thể ấy đã kết thúc mất rồi. Hơn 
nữa chủ thể của đệ tử Đại Pháp là còn đang tại đây, còn 
khó mà có thể cứu độ hơn nữa.

Do đó có rất nhiều sự việc không thể coi là đơn giản 
được. Nếu không phá trừ cựu Pháp kia, thì sẽ mang đến 
sự khó khăn cho cứu độ của Chính Pháp; còn phá trừ 
[cựu] Pháp ấy, thì sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng 
cho chúng sinh. Các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm 
thanh lý tà ác đang bức hại chư vị, chính niệm thuần 
chính là khả dĩ, [vì] cựu Pháp lý cũng là như vậy. Điều 
ấy và chính niệm đối với tu luyện, chính niệm đối với 
chúng sinh đó là một đạo lý. Do đó chư vị có thể làm 
điều ấy. Nếu như Sư phụ làm thay cho chư vị, thì cựu 
Pháp lý và cựu Thần sẽ không chịu, bởi vì tôi đã làm 
rất nhiều việc cho chư vị rồi, nếu như đặc cách mà làm 
nhiều nữa, hoặc làm hết cả cho, thì cựu Pháp lý và các 
sinh mệnh của cựu vũ trụ sẽ thấy hết, họ tuyệt đối sẽ 
không chịu. Họ sẽ cho rằng hết thảy những gì của chư 
vị là do tôi bao hết, rằng các đệ tử Đại Pháp chưa hề tu, 
do vậy họ sẽ ngăn cản.

Tất nhiên đã ngăn trở thì tôi có thể thanh lý chúng, 
nhưng làm thế có được không? Có rất nhiều việc không 
thể coi là quá đơn giản như vậy được. Như một thí dụ 
thế này. Một số học viên tại Trung Quốc có lúc thực thi 
không được tốt lắm, khi mà họ đang bị bắt và bị bức 
hại, và những kẻ ác bá kia đang đánh họ, đánh họ rất 
ghê gớm. Tuy nhiên vào lúc ấy có học viên chính niệm 
không đầy đủ, nên bức hại gặp phải lại càng nghiêm 
trọng hơn. Khi tà ác đánh đập họ, họ quên mất bản thân 
mình là đệ tử Đại Pháp, họ không có nghĩ rằng: ‘Mình 
cầu cứu Sư phụ trợ giúp’. [Hoặc] lúc cầu cứu Sư phụ 
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lại có tâm sợ hãi rất mạnh mẽ. Rất nhiều người khi bị 
đánh đập đau quá thì miệng lại kêu: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” 
Hoàn toàn coi bức hại này là bức hại của người thường 
đối với con người. Nếu lúc ấy tôi đến bảo hộ cho họ, thì 
những cựu thế lực chúng sẽ không chịu, bởi vì chúng 
đang duy hộ đạo lý của cựu vũ trụ, chúng không nhìn 
thấy được vũ trụ mới. Chúng sẽ nói: “Đây mà là đệ tử 
của ông ư? Ông xem họ có coi ông là Sư phụ hay không? 
Họ có coi bản thân họ là người tu luyện hay không? 
Họ có còn chính niệm hay không? Họ đã vứt bỏ được 
sinh tử hay chưa? Họ đã thực hiện được kim cương 
bất động hay chưa?” Vào những lúc ấy Sư phụ thật sự 
bị chúng chỉ trích đến mức không biết nói thế nào. Tất 
nhiên, [qua] biểu hiện nhất thời ấy không thể nói rằng 
đó không phải đệ tử của tôi, chúng thực ra cũng hiểu 
rõ [điều ấy], chúng vẫn nói: “Mục đích chúng tôi đánh 
chính là để lấy chính niệm kia ra. Ông xem đến ngay cả 
ông mà họ cũng không nhận. Họ cũng không tự coi bản 
thân họ là đệ tử Đại Pháp.”

Do vậy có những lúc làm cho Sư phụ không biết nói 
thế nào. Tuy nhiên, vì vũ trụ đang trong Chính Pháp, tôi 
hoàn toàn không thừa nhận trường bức hại này; tôi có 
thể thanh lý triệt để những Thần đang thao túng và lợi 
dụng các sinh mệnh tà ác cũng như các sinh mệnh tà 
ác. Bất kể là tầng cao đến đâu, bất kể là ai đánh, ai thao 
túng, ai lợi dụng, ai an bài, thì tôi cũng có thể bắt một cái 
là bắt trong tay mà [tiêu] huỷ. Sư phụ ngồi đây là một 
người thường, chư vị liền cho rằng tôi là người thường. 
Nhưng thân thể của Sư phụ tại tất cả các không gian 
khác là to lớn vô tỷ, cái nọ lại lớn hơn cái kia; vũ trụ lớn 
đến mấy, cũng không lớn được như tôi. (vỗ tay) Tuy 
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nhiên mọi người thử nghĩ xem, nếu tôi huỷ những sinh 
mệnh ấy, thì cựu [đạo] lý, những sinh mệnh tại không 
gian bề mặt của vũ trụ to lớn vốn chưa qua Chính Pháp 
đều nhìn thấy, và sẽ nói: “Ông làm gì thế?” Như thế 
toàn bộ họ sẽ quần hội lại để [tấn] công, trở nên đối lập 
với tôi. Kể cả có như thế thì tôi vẫn có thể tiêu diệt họ, 
họ tới bất kể là bao nhiêu, tôi đều có thể thanh lý được 
họ; tước bỏ quả vị, đả nhập địa ngục. Mọi người thử 
nghĩ xem, tôi tới đây là đến cứu độ chúng sinh; những 
Thần ấy chẳng phải chúng sinh sao? [Họ] là những sinh 
mệnh cao cấp hơn, đáng được đắc độ hơn. Còn biểu 
hiện của một đệ tử Đại Pháp kia lại không giống như 
một đệ tử Đại Pháp, vậy mà tôi lại vì [đệ tử] ấy mà tiêu 
diệt vô số Thần, mọi người nghĩ xem điều đó đúng hay 
không? Không đúng. Do đó tôi nói với mọi người rằng 
có những sự việc mà Sư phụ rất khó xử lý. Không phải 
vì năng lực của Sư phụ không có, mà là vì sự đắc độ của 
tất cả chúng sinh. Khi mà bản thân chư vị thực thi được 
chính, thì Sư phụ có thể làm gì cho chư vị cũng được. 
Nếu như chính niệm thật sự của chư vị là rất mạnh mẽ, 
có thể vứt bỏ sinh tử, kim cương bất động, thì những tà 
ác kia không dám động đến chư vị. Bởi vì họ biết được 
rằng [nếu] không giết chết người này thì có bức hại thế 
nào cũng vô dụng; tà ác chỉ có thể là không quan tâm gì 
nữa đến người ấy thôi. Nếu trong tình huống như thế 
mà tà ác vẫn bức hại, thì Sư phụ cũng không cần khách 
khí gì hết, Sư phụ có vô số Pháp thân, ngoài ra còn có 
vô số những chính Thần đang trợ giúp tôi thực thi công 
việc cũng sẽ trực tiếp thanh trừ tà ác. Trước đây chẳng 
phải tôi đã nói với chư vị rồi hay sao, mỗi một đệ tử Đại 
Pháp trong chư vị đều có Thiên Long bát bộ hộ Pháp, 
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đều chỉ là vì chư vị thực thi không đạt, nên chúng Thần 
bị Pháp lý của cựu vũ trụ hạn chế nên lo lắng không 
biết làm thế nào.

Như vậy rốt cuộc cựu thế lực có quan hệ gì đối với 
tôi? Tôi giảng một chút vấn đề này. Thực ra cựu thế lực 
ấy, nói một cách chặt chẽ, họ không phải là đang huỷ 
hại sự việc Chính Pháp này, họ cũng không dám huỷ 
hại. Tuy rằng mục đích của họ là không thuần, [nhưng] 
họ cũng mong muốn làm sao cho công việc Chính Pháp 
này có thể thành công, chẳng qua là họ muốn hết thảy 
đều phải chiểu theo yêu cầu của họ mà thực hiện, chiểu 
theo yêu cầu họ mà Chính Pháp; điều ấy là tuyệt đối 
không được phép. Bởi vì các sinh mệnh trong vũ trụ 
này đều bại hoại rồi, các nhân tố bản nguyên cấu thành 
nên sinh mệnh của họ đều đã bất thuần rồi, nhân tố 
của nhân tố cũng bất thuần rồi; đây là điều họ cũng 
không tự phát hiện được, có dùng cách gì cũng không 
sao làm cho bản thân thật sự thuần chính được nữa. 
Bản thân họ không cách nào phù hợp với tiêu chuẩn 
yêu cầu của Chính Pháp và vũ trụ mới; hỏi họ đắc Chính 
Pháp thế nào đây? Chính Pháp sao có thể chiểu theo 
yêu cầu của họ mà thực hiện? Nếu những gì sản sinh 
tại vũ trụ mới đều chiểu theo tiêu chuẩn và yêu cầu của 
các sinh mệnh cựu vũ trụ, thì chẳng vẫn là cựu vũ trụ 
là gì? Bình mới thuốc cũ đúng không? Hết thảy chúng 
sinh của cựu vũ trụ họ hoàn toàn không biết vũ trụ 
nguyên lúc tiên thiên thuần chính nhất là như thế nào; 
hỏi cớ sao lại chiểu theo yêu cầu của họ mà thực hiện? 
Do đó không thể thừa nhận họ được. Tuy nhiên họ xuất 
phát từ chỗ không muốn [bị] giải thể trong cựu Pháp lý 
thành-trụ-hoại-diệt, [họ] đã theo bản năng mong muốn 
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giải cứu bản thân. Khi họ thực hiện sự việc này, thì từ 
sinh mệnh cao nhất cho đến sinh mệnh thấp nhất trong 
vũ trụ đều tham dự vào, một hệ thống hoàn chỉnh được 
đưa ra và mỗi tầng đều có 20% các sinh mệnh tham dự, 
mỗi tầng đều có sự an bài rằng giúp đỡ tôi Chính Pháp 
một cách cụ thể như thế nào. Nhưng sinh mệnh của các 
tầng đều bất thuần rồi, ngay cả sinh mệnh cuối cùng 
ấy cũng bất thuần rồi. Khi mà giúp đỡ tôi họ đều có ẩn 
giấu việc bảo hộ cho tư tâm của bản thân họ, đều chỉ 
muốn cải biến người khác mà chẳng muốn cải biến bản 
thân mình, không ai muốn động đến mình hết, thậm chí 
còn bảo toàn ở mức tối đa những gì mà bản thân mình 
chấp trước không bỏ được. Trong toàn quá trình này 
có rất nhiều việc họ đã thực hiện vô cùng bất hảo; có 
việc họ cố ý làm, còn có việc bản thân họ cũng không ý 
thức được rằng là sự việc rất bại hoại. Do đó hết thảy 
những gì họ thực thi đều không đạt được tiêu chuẩn 
vũ trụ mới; ngay cả [chiểu theo] tiêu chuẩn của cựu vũ 
trụ vào lúc sơ kỳ thì cũng không đạt, [nên] cự ly sánh 
với tiêu chuẩn của vũ trụ mới thì lại càng [xa cách]. Rốt 
cuộc vũ trụ mới thế nào, họ đều không cách nào biết. 
Vào thời khắc then chốt này thì biểu hiện của chúng 
sinh đối với Chính Pháp đều quyết định cho tương lai 
của chúng sinh; cũng chính là trong Chính Pháp mà 
khảo nghiệm hết thảy những sinh mệnh, sắp đặt lại vị 
trí mới cho họ, trong đó bao gồm cả [việc] bị đào thải. 
Do vậy họ hoàn toàn không được phép biết được vũ 
trụ mới ra sao, hết thảy những gì đã qua Chính Pháp 
là hoàn toàn khác hẳn với hết thảy những gì họ an bài.

Nói đến đây tôi trước hết giảng một chút về ‘thời 
gian’. Thực ra thời gian của Chính Pháp là rất nhanh. 
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Tạo hết thảy những gì của vũ trụ mới này ở bên ngoài 
thiên thể chỉ là việc trong thời gian một cái huơ tay, nó 
nhanh như thế. Tuy rằng đó chỉ là một cách hình dung, 
nhưng thực sự quả là chỉ trong thời gian huơ tay một 
cái là hoàn thành; nó mau lẹ như thế. Vậy tôi thực hiện 
việc này đã thực hiện đến cả thập kỷ là sao? Kỳ thực 
bên trong vũ trụ, có các không gian khác nhau, mà mỗi 
không gian lại có các thời gian khác nhau. Trong vũ trụ 
từ lớn đến bé, từ vi quan vô hạn đến hoành quan vô hạn 
có vô số các lạp tử, mà trên mỗi lạp tử đều có một thời 
gian độc lập, mỗi thời gian đều nhanh chậm khác nhau. 
Mà ở trong lạp tử với các thế giới lớn bé khác nhau 
do các lạp tử cấu thành nên [cũng] có thời gian; và ở 
trong lạp tử với thiên thể to lớn hơn nữa cấu thành từ 
vô số lạp tử cũng có thời gian, toàn bộ quần thể to lớn 
các lạp tử của các lạp tử cùng trong một tầng lại còn 
có thời gian to lớn hơn nữa. Các thời gian trong vũ trụ 
cũng giống như các sinh mệnh trong vũ trụ là không 
cách nào đếm xuể; ngoài ra vũ trụ trên tổng thể cũng 
lại có một thời gian tổng thể, trong đó có vô vàn vô 
số các thời gian cụ thể khởi tác dụng trong các không 
gian [khác nhau]; hết thảy đều là vì phương thức tồn 
tại của các chúng sinh tại các không gian khác nhau 
mà được tạo ra. Như vậy có thời gian của không gian 
là rất nhanh, có thời gian của không gian là rất chậm. 
Đó là điều mà vừa rồi tôi có nói về sự nhanh chậm của 
các không gian; từ khi tôi bắt đầu giảng cho đến bây 
giờ, thì có không gian có thời gian là đồng bộ với tôi, 
có không gian đã trải qua mấy ngày liền rồi, có không 
gian đã trải qua hàng bao nhiêu vạn năm rồi, có không 
gian đã trải qua hàng mấy trăm triệu năm, hàng mấy 
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tỷ năm rồi, nó nhanh đến như vậy. Bởi vì vũ trụ quá 
to lớn, các lạp tử trong đó là vi quan vô hạn, là hoành 
quan vô hạn, chúng đều có tồn tại thời gian của tự bản 
thân. Mọi người thử nghĩ xem, toàn bộ vũ trụ này, bất 
kể là nó to lớn đến đâu, thì Chính Pháp ấy đều không 
ở trong bất kể khái niệm thời gian nào của vũ trụ, [nó] 
ở ngoài hết thảy tất cả. Thực hiện bên ngoài thời gian 
của vũ trụ, không hạn chế trong bất kể thời gian nào. 
Vũ trụ to lớn đến mấy, thời gian nhiều đến mấy, thì ở 
bên ngoài thiên thể, chỉ trong thời gian huơ tay một cái 
là hoàn thành; tốc độ ấy lớn hơn tốc độ nhanh nhất của 
vũ trụ. Tuy nhiên, không hiểu mọi người đã từng nghĩ 
[thế này] chưa: chỉ lúc một cái huơ tay thì có chỗ đã trải 
qua hàng mấy trăm triệu năm rồi.

Không gian của nhân loại này là còn được tính là 
khả dĩ, từ khi Chính Pháp khai thuỷ mới có một thập 
kỷ; từ 20 tháng Bảy, 1999 đến nay đã qua hơn hai năm, 
là 4 năm trên lịch; tôi Chính Pháp bất quá cũng đã trải 
qua thời gian chục năm. Mọi người thử nghĩ xem, như 
thế chẳng phải rất nhanh hay sao? Thực ra là rất nhanh 
vậy, chính là trong một cái huơ tay liền hoàn thành hết 
thảy; thời gian ở trong không gian con người biểu hiện 
ra là khác biệt cả chục năm. Hơn nữa, từ Chính Pháp 
trở về sau thì thời gian toàn bộ của vũ trụ đều được 
đẩy nhanh hơn lên. Trước tháng Bảy 1999, một ngày 
là trải qua trong một giây. Hiện nay vẫn còn đang được 
tăng nhanh liên tục, một năm lúc này ước tính là trải 
qua trong một giây; đó vẫn là con số bình quân, ngoài 
ra còn được tăng nhanh hơn nữa.

Mọi người thử nghĩ xem, [với] tốc độ mau lẹ nhường 
ấy, thì ở trong lịch sử của toàn bộ sinh mệnh, ở trong sự 
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vĩnh viễn của sinh mệnh chư vị, thì thật chẳng đáng kể 
gì. Tương lai khi chư vị xoay đầu xem lại đoạn thời gian 
này, thì chỉ là một cái chớp mắt, không là gì cả. Ban đầu 
trong trường bức hại này chư vị thấy một ngày như cả 
một năm; ngay thời gian gần đây có rất nhiều học viên 
nghĩ: “Đến bao giờ kết thúc nhỉ? Bức hại này đến lúc 
nào mới hết đây?” Vì thế mà có người khi thấy Sư phụ 
viết rằng ngày Xuân rồi sẽ đến (mọi người cười) bèn 
nghĩ: “À, đến mùa Xuân rồi sẽ kết thúc, đúng không?”. 
Trước đây tôi từng viết đến mùa Thu, (mọi người cười) 
thế là có học viên nói: “Nhất định mùa Thu sẽ kết thúc”. 
Mùa Thu ấy đã qua rồi, [bức hại vẫn] không kết thúc; 
[họ] có cảm giác đúng như là thất vọng vậy. Mọi người 
thử nghĩ xem, đó chẳng phải là đang dùng cái tâm của 
người thường để đối đãi với hết thảy mọi thứ hay sao?

Một người nghĩ [như thế], hai người nghĩ [như 
thế], ba người nghĩ [như thế], thì không sao. Nhưng 
nếu toàn bộ các đệ tử Đại Pháp nhiều người hơn nữa 
đều nghĩ như thế, thì có phải là một cái tâm rất mạnh, 
một chướng ngại rất lớn hay không? Chư vị đã không 
thật sự lợi dụng thật tốt đoạn thời gian này, chư vị hy 
vọng nó kết thúc thật nhanh. Mọi người nghĩ xem, nếu 
chúng ta kết thúc [nó] hôm nay, thì Trung Quốc sẽ chết 
bao nhiêu người? Rất nhiều người là đối ứng với các 
sinh mệnh chúng sinh của các thiên thể to lớn hơn; 
[nếu] lập tức kết thúc, thì sẽ có bao nhiêu sinh mệnh 
sẽ bị đào thải? Chúng ta không thể thanh trừ niệm tà 
ác coi Đại Pháp như địch trong đầu não của họ, mà rất 
nhiều trong số họ là đại biểu cho các thiên thể rất to 
lớn; vì họ bị đào thải, hỏi có bao nhiêu sinh mệnh trong 
vũ trụ mà họ đối ứng sẽ bị chết? Sẽ đào thải bao nhiêu 
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sinh mệnh? Mọi người đã nghĩ đến vấn đề này chưa? 
Chư vị là đệ tử Đại Pháp, lịch sử đã giao phó cho chư 
vị trách nhiệm vĩ đại ấy. Chúng ta nên lợi dụng thật tốt 
giai đoạn thời gian này; chưa kết thúc thì vẫn còn cơ 
hội cứu độ chúng sinh. Thời gian rất ngắn rồi, một khi 
Pháp Chính nhân gian bắt đầu, thì cũng đã định xong 
những vị trí khác nhau cho mọi người. Tuy rằng tôi 
không thừa nhận an bài của cựu thế lực, chư vị [vẫn] 
luyện rèn bản thân trong giai đoạn thời gian này, gây 
dựng uy đức của đệ tử Đại Pháp. Các đệ tử Đại Pháp 
vào lúc Đại Pháp đang gặp bức hại, điều mọi người nên 
nghĩ đến trước tiên là cứu độ chúng sinh, điều nghĩ đến 
là làm sao có thể chứng thực Đại Pháp. Như thế chẳng 
phải thật vĩ đại? Tôi hoàn toàn không thừa nhận an bài 
của trường tà ác này, nhưng sự bức hại rốt cuộc cũng 
đã xảy đến, tà ác rốt cuộc cũng đã bức hại rất nhiều 
chúng sinh như thế, vậy chúng ta chẳng phải trước hết 
là tranh thủ thời gian cứu độ họ hay sao? Coi đó chỉ là 
một thứ người thường bức hại người thường, ôm giữ 
cái tâm của người thường mà xét vấn đề: ‘Đến lúc nào 
thì chúng ta được giải oan? Đến lúc nào thì kết thúc?’ 
Mọi người thử nghĩ coi, tư tưởng ấy có phải là tư tưởng 
mà một đệ tử Đại Pháp nên nghĩ đến không?

Không được sợ thời gian lâu, tôi nói với chư vị, 
Cơ Đốc giáo bị bức hại ba trăm năm sau mới khởi lên 
được. Một đệ tử Đại Pháp mang theo sứ mệnh trọng đại 
mà không bằng một người tu luyện phổ thông hay sao? 
Then chốt ở chỗ chúng ta nhận thức vấn đề thế nào. Tôi 
hỏi thử mọi người: cứu độ chúng sinh thêm mười năm 
nữa, chư vị có làm hay không? (Học viên đồng thanh 
đáp: “Có làm!”) (vỗ tay) Đó mới là đệ tử Đại Pháp chứ. 
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(vỗ tay) Tất nhiên không có thêm mười năm nữa đâu, 
cũng không cho phép thời gian lâu như thế, thọ mệnh 
của chúng cũng không lâu đến thế.

Tuy nhiên then chốt là đệ tử Đại Pháp nhìn nhận 
vấn đề thế nào. Một người nghĩ thế, hai người nghĩ thế, 
thì không thành vấn đề. Còn nếu các đệ tử Đại Pháp 
đều cùng nghĩ thế thì sẽ có vấn đề. Mọi người còn nhớ 
chăng lúc trước 25 tháng Tư, 1999 thì Thủ tướng Trung 
Quốc đã khẳng định [tốt về] Đại Pháp đúng không? Khi 
học viên phỏng vấn vào 25 tháng Tư, thì ông cũng tiếp 
kiến các đệ tử Đại Pháp, hơn nữa đã nói rất là tốt. Sau 
khi trường bức hại này bắt đầu thì chúng ta thấy một 
số học viên vì thế mà phát sinh rất nhiều tâm người 
thường, nghĩ rằng: ‘Cho kẻ cầm đầu tà ác ở Trung Quốc 
kia chết sớm đi cho rồi, để hắn bị lật đổ, rồi thay ông 
Thủ tướng vào đấy; đổi Thủ tướng vào đó thì chẳng 
phải chúng ta sẽ được giải oan?’ Chư vị phải chăng 
chưa nghĩ đến: đây là Pháp của vũ trụ, hỏi con người 
nói đánh là đánh? Con người nói giải oan là giải oan? 
Con người [quả là] không tỉnh ngộ! Lẽ nào có thể đặt hy 
vọng vào một người thường? Chư vị là đệ tử Đại Pháp 
kia mà! Mỗi một đệ tử Đại Pháp trong chư vị là đại biểu 
cho không gian rất to lớn. Nhân loại kia đáng kể gì, 
chỉ bất quá là do cựu thế lực đang lợi dụng chúng, rồi 
phong toả những năng lực to lớn hơn của chư vị lại. Tại 
sao có thể xét vấn đề như thế kia được? Nếu như chư 
vị đều nghĩ thế, thế thì, cựu thế lực đều thấy hết: ‘Tại 
sao đều có cái tâm như thế vậy? Cái tâm ấy phải vứt 
bỏ, vậy thì chúng ta hãy làm ông Thủ tướng trở thành 
xấu. Chỉ có làm cho ông ta xấu đi, thì mới vứt bỏ được 
cái tâm người thường kia mà thôi.’ Có phải vậy không? 
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Cựu thế lực không hề coi con người là gì hết, nói giết là 
giết ngay; trong Chính Pháp họ chỉ chấp trước vào an 
bài của họ thôi.

Sự việc Chính Pháp này nếu thật sự bị phá hoại, 
thì vũ trụ thật sự sẽ không có, cựu thế lực kia thật sự 
cũng mất. Sinh mệnh nào rồi cũng mất, hết thảy đều 
giải thể. Tuy rằng cựu thế lực [muốn] canh tân vũ trụ, 
nhưng trên thực tế thì không làm được, như vậy họ 
chấp trước vào những điều họ cần phải làm, [nếu họ] 
mưu đồ muốn chi phối sự việc Chính Pháp này [thì] 
khởi tác dụng là xấu 100%. Bởi vì hết thảy những can 
nhiễu [xuất hiện] trong Chính Pháp đều là do họ an bài, 
[hễ] khi không chiểu theo an bài của họ mà thực hiện, 
thì họ liền làm điều xấu. Đối với những sinh mệnh ấy 
mà xét thì phải đào thải trong Chính Pháp. Khi giảng rõ 
chân tướng chư vị đã thấy rằng có những người thực 
sự rất khó độ; thực ra tôi nói với mọi người rằng, trên 
thế gian này có rất nhiều người đã hoàn toàn không 
thể cứu độ được nữa. Chư vị còn nhớ chăng tôi từng 
viết câu “từ bi biết độ bao nhiêu nhỉ”1? Hỡi các đệ tử 
Đại Pháp, trong khi giảng rõ chân tướng chư vị có phó 
xuất to lớn đến mấy, tôi nói với chư vị, cuối cùng vẫn 
có rất nhiều sinh mệnh không thể đắc độ, họ đã chủ 
định bị đào thải rồi. Tôi biết rõ tại Trung Quốc sẽ có 
bao nhiêu người bị đào thải, hết sức đáng sợ, số lượng 
to lớn phi thường.

Tôi quay lại giảng về đề tài kia; tôi vừa nói về quan 
hệ giữa cựu thế lực và tôi. Cựu thế lực ấy, họ đã thấy 
được rằng vũ trụ đang đi đến bước cuối cùng trong 
Pháp lý thành-trụ-hoại-diệt; vì để cứu vãn bản thân, 
nên từ niên đại hết sức xa xưa đã bắt đầu an bài sự việc 
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này. [Lúc ấy] không ai biết được tôi là ai, tôi cũng không 
biết được tôi là ai. Không một sinh mệnh nào đã từng 
thấy tôi, không một sinh mệnh nào đã từng biết tên 
tôi. Tôi cũng không có hình, cũng không có tên, khác 
biệt với những gì cấu thành nên hết thảy các sinh mệnh 
trong vũ trụ; đối với các sinh mệnh bên trong vũ trụ 
mà xét thì tôi không có gì cả, cũng có khi vũ trụ không 
có gì thì lúc ấy chỉ có tôi thôi. Tôi chính là không có 
gì cả. Không sinh mệnh nào biết được tôi là ai. Nhưng 
không có tôi thì không có vũ trụ tồn tại. Tôi đến chỗ 
này, chính là vì để trong khi đại khung vũ trụ giải thể 
mà cứu độ chúng sinh trong khi trùng tân Chính Pháp.

Thực ra hết thảy những gì mà cựu thế lực định làm 
là sao cho các thể sinh mệnh trong vũ trụ có thể tự độ, 
nhưng không làm được. [Trước đây] mỗi lần trước lúc 
đại khung kết thúc, khi ấy chúng sinh đều làm như thế 
cả, kết thúc trái lại lại tăng tốc giải thể. Nói cách khác 
biểu hiện của các chúng sinh trong Chính Pháp chỉ có 
thể là thái độ của chúng sinh đối với Chính Pháp, mà 
quyết định lưu hay bỏ; mức độ biểu hiện thái độ đối với 
Chính Pháp [đã] cân nhắc vị trí sắp đặt mới cho họ. Nói 
cách khác, nó chỉ là biểu hiện của chúng sinh tại giai 
đoạn cuối cùng của thành – trụ – hoại – diệt.

Khi tôi trực tiếp xuất hiện tại tầng trung-hạ trong 
đại khung, các sinh mệnh cao tầng trong đại khung họ 
đều nhìn thấy. Tôi từ chỗ không có gì mà tích tụ thành 
có, không phải là tổ hợp của các lạp tử, bởi vì tôi không 
có lạp tử. Mọi người đã biết, tôi không thể một bước là 
đến ngay chỗ con người. Nếu thân thể cấu thành từ rất 
vi quan, sẽ ảnh hưởng đến hết thảy những gì trong vũ 
trụ. Nghĩa là bất kể sinh mệnh từ tầng nào, khi họ tiến 
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nhập xuống một tầng ở dưới, thì tầng ấy của vũ trụ sẽ 
bị huỷ, bởi vì vật chất càng vi quan thì năng lượng càng 
to lớn, tính phóng xạ của nó càng mạnh mẽ. Dẫu rằng 
năng lượng của Thần là có ý thức, là từ bi, nhưng cũng 
sẽ cải biến tất cả. Do vậy phải chuyển sinh từng tầng 
từng tầng, khi mà có được cái bề mặt lạp tử của một 
tầng, thì mới có thể lưu tồn tại tầng đó. Tuy nhiên mọi 
người thử nghĩ xem, đến đây theo cách như thế, ngày 
tháng sẽ dài lâu vô cùng; tôi chính là từng bước từng 
bước đến đây như thế.

Không chỉ có tôi đâu, hạ xuống thế giới con người 
đã có rất nhiều Thần trong đại khung này, cũng là từng 
bước từng bước như thế mới hạ xuống được. Trong 
thiên thể có rất nhiều các Thần tại các tầng khác nhau 
đến, mục đích là muốn đến cứu vãn đại khung. Đối với 
con người mà xét, họ đều là sinh mệnh tầng tuyệt cao, 
phát nguyện muốn cứu tất cả, lúc ấy thực sự đã rất 
nhiều vị đến. Bản nguyện là tốt, nhưng họ không làm 
được. Không chỉ không làm được, mà họ còn không hồi 
khứ được. Thực ra bất kể là ai, hễ nhập tam giới liền 
vĩnh viễn không thể hồi khứ. Nhưng dẫu là đến bao 
nhiêu, thì những sinh mệnh tại cao xứ của đại khung 
này họ đều đã thấy, họ biết rằng ai cũng không làm 
được việc này, họ cũng luôn luôn để mắt đến tôi. Họ 
ở bên trên nhìn rất rõ: “À, vị này có thể làm được.” Họ 
nhận ra rằng những thứ cấu thành nên sinh mệnh của 
tôi là khác với các sinh mệnh khác trong vũ trụ, cái gì 
cũng không động đến được bản chất [của tôi]. Như vậy 
họ đã quyết định chọn tôi. Kỳ thực đã có rất nhiều Thần 
đã đến Trái Đất.
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Tuy rằng họ đã chọn tôi, nhưng họ không thể biết 
tôi rốt cuộc là ai. Vậy hỏi vì sao tôi lại còn đồng ý với 
những an bài ấy trong lịch sử của họ? Bởi vì phương 
diện này động chạm đến một vấn đề rất trọng yếu. Mọi 
người đã biết, tôi vừa giảng rằng các đệ tử Đại Pháp 
có ba bộ phận, trong đó có một bộ phận là đến để kết 
duyên, bộ phận các đệ tử Đại Pháp này có số lượng rất 
lớn. Từ các thiên thể xa xôi đến để kết duyên, đại biểu 
cho các sinh mệnh đông đảo của các thiên thể vô cùng 
to lớn, đó là các đại biểu do chúng sinh tại đó phái đến 
Trái Đất để kết duyên, bởi vì sự việc Chính Pháp cần 
phải thực hiện tại đây. Nếu tôi không tham dự, mọi 
người thử nghĩ xem, thì những sinh mệnh tại chỗ tối 
cao trong vũ trụ kia sẽ tuyển chọn một người khác để 
đến kết duyên, như thế chúng Thần đến từ các thiên 
thể xa xôi sẽ đến kết duyên với người khác, như thế sẽ 
không còn là chuyện nhỏ; nếu như cựu thế lực đưa tất 
cả các tầng trong đại khung canh tân mà an bài rất vi 
tế cho một sinh mệnh khác, thì là sẽ quá hỏng mất rồi; 
đó chẳng phải kết duyên nhầm lẫn hay sao? Tuy nhiên 
dẫu như thế đi nữa họ cũng không ngăn trở được tôi 
Chính Pháp. Nhưng, sẽ xuất hiện một vấn đề nghiêm 
trọng, một khi đến lúc [cần] bắt đầu cứu độ, người mà 
họ tuyển chọn bắt đầu cứu độ, tuy rằng vị ấy thực hiện 
không được, tôi cũng phải bắt đầu Chính Pháp một 
cách chân chính; lúc ấy họ đều nhất định cho rằng tôi 
đang can nhiễu đến họ, họ sẽ dốc tận hết tất cả các sinh 
mệnh trong toàn bộ cựu vũ trụ đến tiêu diệt tôi. Họ 
nhất định sẽ cho rằng tôi là đang phá hoại công việc 
của họ nên phải tiêu diệt; tuy nhiên không ai tiêu diệt 
được tôi cả, không ai ngăn cản được tôi Chính Pháp. 
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Như vậy mọi người thử nghĩ xem tình huống gì sẽ xuất 
hiện? Tốc độ Chính Pháp tuyệt đối không thể bị ảnh 
hưởng, nếu họ ngăn trở, thì tôi sẽ thanh trừ họ, trong 
nháy mắt là tiêu huỷ, bất kể có bao nhiêu tham gia đều 
sẽ bị tiêu huỷ. Mọi người thử nghĩ xem, chẳng phải vì 
cứu độ chúng sinh nên tôi mới đến, nhưng [họ] đều 
bị tiêu huỷ hết, thì còn cứu độ ai đây? Do vậy trong 
lịch sử, khi mà họ tuyển chọn tôi, tôi đã suy xét rằng 
vì để cứu độ họ, nên đã không phản đối, nhưng không 
thể cho họ biết được rằng tôi là ai. Chính là như vậy 
mà họ đã an bài hết thảy trong đại khung, bao gồm hết 
thảy những sự việc trong lịch sử nhân loại. Tôi nhận 
thấy rằng lúc Chính Pháp bắt đầu thì cũng là một khảo 
nghiệm đối với họ. Bởi vì hết thảy những gì họ làm đều 
không đạt với tiêu chuẩn của vũ trụ mới, nên tôi coi 
hết thảy những gì họ làm đều là những trò du hý. Các 
ông muốn chơi thì tôi cũng giúp một tay; bất quá chỉ 
là vậy thôi. Chính Pháp chân chính như thế nào, ấy lại 
là một chuyện khác. Tuyệt đối không cho phép họ biết 
được vũ trụ mới là như thế nào. Trong Chính Pháp, hết 
thảy các sinh mệnh đều không thể bị bỏ sót; họ cho 
rằng họ an bài cho tôi, tương đương rằng họ đang độ 
tôi, họ [cũng] có công. Vũ trụ sau Chính Pháp như thế 
nào, thì bản thân họ cũng thế nấy, họ được những gì họ 
muốn được, bảo lưu những gì họ muốn bảo lưu. Mọi 
người thử nghĩ xem, nếu như vũ trụ mới là vàng ròng 
thuần khiết, lại cho một sinh mệnh bất thuần vào thì 
nó chẳng phải [trở nên] bất thuần là gì? Liệu có thể cho 
phép được không? Bất kể sinh mệnh nào cũng không 
chạy thoát khỏi sự việc Chính Pháp này, không ai chạy 
thoát được; hết thảy những gì trong đại khung thiên 
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thể đều ở đây cả. Như vậy cũng lại nói, bất kể là cựu thế 
lực an bài như thế nào, thì họ cứ an bài thế thôi; nhưng 
đến lúc cuối cùng sự việc này thì tuyệt đối không thể 
chiểu theo yêu cầu của họ mà thực hiện. Như vậy nên 
mới xuất hiện hết thảy những trở lực do cựu thế lực ép 
buộc tôi phải chiểu theo an bài của họ mà thực hiện. 
Bất kể là trở lực ấy to lớn đến mấy, trên thực tế cũng 
không ảnh hưởng đến thực chất việc tôi [làm] Chính 
Pháp, hơn nữa tốc độ vẫn mau lẹ như thế; hết thảy đều 
thực hiện chiểu theo yêu cầu của tôi như thế, vũ trụ 
mới hoàn toàn chiểu tiêu chuẩn Đại Pháp mà kiến lập 
nên tất cả. Trên thực tế là cựu thế lực vào khoảng thời 
gian Chính Pháp còn chưa đến mà biểu diễn; các đệ tử 
Đại Pháp cũng tại giai đoạn thời gian ấy mà duy hộ Đại 
Pháp, cứu độ chúng sinh; các sinh mệnh tà ác thấp kém 
bị cựu thế lực tà ác lợi dụng cũng đang tại đó bức hại đệ 
tử Đại Pháp và chúng sinh; những ác nhân bị các sinh 
mệnh tà ác thấp kém và tà ác thao túng cũng trong giai 
đoạn thời gian ấy mà hành ác.

Hỏi cựu thế lực ấy đã an bài sự việc này tại cõi 
người nơi đây được bao lâu thời gian? Thời gian của 
hai Trái Đất. Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng Đại 
Pháp ấy, đã từng truyền tại nhân thế. Nhiều học viên 
đã từng hỏi tôi nó từng được truyền khi nào? Chính 
là truyền tại Trái Đất lần trước. Tại sao? Trái Đất lần 
trước là Trái Đất để làm thực nghiệm; cựu thế lực vì 
muốn để cho sự an bài canh tân tối hậu của họ không 
xuất hiện vấn đề gì, [nên] trên Trái Đất lần trước vì thế 
đã làm thực nghiệm một lần, vì không muốn nó xuất 
hiện vấn đề, không muốn nó bị sai chạy. Tại sao phải 
làm thời gian thực nghiệm lâu đến như vậy? Bởi vì trên 
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địa cầu này trước đây chưa từng có chủng loại sinh 
mệnh ‘con người’ này. Vì sao tôi giảng về người hành 
tinh khác? Chính là vì đó là sinh mệnh của Trái Đất này; 
quá khứ bất kể đã canh tân bao nhiêu lần Trái Đất này, 
thì sinh mệnh chủ yếu trên đó đều là chủng loại sinh 
vật là người hành tinh khác ấy. Mỗi thời kỳ đều khác 
nhau, nhưng đều không có hình tượng của con người.

Tại sao trong lịch sử chư Thần đã phỏng theo 
hình dạng bản thân mà tạo ra con người? [Câu hỏi ấy] 
trong giới tu luyện cũng là một ẩn đố. Tôi nói với mọi 
người, chính là vì ở đây cần truyền Pháp, chúng sinh 
nghe Pháp cần phải có hình tượng xứng đáng để nghe 
Pháp. Đưa mấy đám động vật đến đây nghe Pháp thì 
chính là làm ô nhục Đại Pháp, không được phép. Còn 
nếu không vì để truyền Đại Pháp mà có vị Thần nào đi 
tạo ra sinh vật với hình tượng con người, thì tất cả chư 
Thần sẽ tiêu trừ vị ấy, bởi vì nó tương đương với làm ô 
nhục Thần. Là vì Chính Pháp, nên Thần mới phỏng theo 
hình dạng bản thân mà tạo nên con người trên Trái 
Đất. Con người Đông phương là do Thần có hình tượng 
con người Đông phương tạo nên, người Tây phương là 
do Thần có hình dạng người Tây phương tạo nên, còn 
có Thần có hình tượng người da đen đã tạo nên người 
da đen, các nhân chủng khác đều do các Thần khác tạo 
nên. Thời ấy người ta đều gọi các vị Thần đã tạo ra họ 
là Chủ. Tuy vậy 90% con người hiện nay đều là các sinh 
mệnh đến từ cao tầng, hơn nữa đa số có tầng rất cao; 
[họ] chỉ lợi dụng lớp da người do Thần tạo ra từ trước, 
[còn] bản thân họ không có quan hệ trực tiếp với các 
Thần đã tạo ra sinh mệnh con người. Thời ấy khi tôi 
truyền Pháp trên Trái Đất lần thứ nhất thì không hề 
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giảng Pháp lớn như thế này, bởi vì đó chỉ là để làm thực 
nghiệm thôi. Pháp giảng ra chỉ để độ chúng sinh đến thế 
giới Pháp Luân; do vậy chúng sinh đắc độ vào kỳ ấy đều 
ở thế giới Pháp Luân. Trái đất lần ấy đã được để nó tồn 
tại tiếp đến bước cuối cùng; khoa học kỹ thuật rất phát 
triển, Mặt Trăng đã được đưa lên vào thời ấy. Nhưng 
vì công nghiệp phát triển, làm cho không khí, nước, thổ 
nhưỡng, thực vật cũng như thực phẩm cho con người 
thời ấy đều biến dị, cuối cùng con người cũng [trở nên] 
dị dạng; nguồn năng lượng trên Trái Đất cũng đã tiêu 
hao hết, và con người kỳ ấy đã kết thúc.

Như vậy Trái Đất vào kỳ này bắt đầu từ 100 triệu 
năm về trước; có người trong chúng ta ngồi đây nghĩ 
rằng: ‘Tôi học trong sách giáo khoa là từ 3,5 đến 4,5 
tỷ năm kia mà’. Tôi nói với mọi người, mỗi kỳ Trái Đất 
đều là 100 triệu năm, Trái Đất lần trước cũng là 100 
triệu năm. Tuy nhiên trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” 
tôi đã giảng cho chư vị, tôi đã giảng rằng các văn vật 
trên địa cầu có cái mấy trăm triệu năm, thậm chí có cái 
2 tỷ năm về trước. Tôi chỉ muốn nói rằng con người có 
tồn tại văn minh tiền sử; con người chỉ có thể [được 
phép] biết nhiều đến vậy thôi, chính là trong lịch sử 
100 triệu năm ấy, nhân loại đã nhiều lần sáng tạo ra 
văn hoá tiền sử. Những tinh cầu trước đây đã ở vị trí 
của Trái Đất này cũng từng trải qua rất nhiều lần giải 
thể và tái tạo; trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu giải thể 
rồi, trôi dạt trong không gian hình thành cát bụi và các 
tinh thể nhỏ bé. Trong thiên thể rộng lớn [này] các tinh 
cầu không ngừng giải thể, không ngừng tổ hợp lại mới. 
Sự giải thể của chúng chính là những vụ nổ. Trái đất 
cũng là từ các Trái Đất trước đó không ngừng nổ vỡ rồi 
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lại tổ hợp lại mới mà thành; nổ vỡ một cái rồi lại tổ hợp 
một cái. Trong không trung này có rất nhiều cát bụi, có 
những cái rất lớn, có những cái như một tảng đá lớn, có 
những cái to đến mấy km2, có những cái thậm chí đến 
mấy trăm km2. Mỗi lần trên tinh cầu đều đã từng có 
[nền] văn minh, trên Trái Đất lần trước cũng có [nền] 
văn minh; như thế trên rất nhiều khối lớn có trên đó 
các vật thể không bị hoàn toàn nổ vỡ nên lưu lại văn 
hoá của sinh vật trong quá khứ. Khi tổ hợp Trái Đất 
một lần mới, thì những bụi vũ trụ ấy được ghép lại, tái 
tạo lại Trái Đất một lần mới, do đó mới lưu lại những 
văn vật, những di tích văn minh của Trái Đất lần trước 
đó hoặc của tinh cầu khác. Vậy nên đối với các nhà địa 
chất học và các nhà lịch sử học hiện đại mà xét, [nếu] 
hôm nay tôi không giảng [điều này], thì dù với bất kể 
phương pháp nào họ cũng không thể nghiên cứu được 
rằng vật chất trên Trái Đất này rốt ráo có niên đại bao 
nhiêu. Trái Đất này, như tôi vừa giảng qua, có lịch sử 
100 triệu năm, tính cho đến lúc này thì đúng là 100 
triệu năm, bằng với tuổi [thọ] của Trái Đất lần trước. 
Tất nhiên nhân loại trong 100 triệu năm qua cũng đã 
kinh qua mấy lần văn minh; vì đạo đức bại hoại nên bị 
chư Thần tiêu huỷ nhiều lần; cái gọi là văn minh hiện 
nay của nhân loại là do cựu thế lực cố ý an bài như thế, 
không phải thực sự là văn hoá của nhân loại.

Vậy tại sao không trực tiếp tạo ra lớp da người 
[ngay] vào thời truyền Pháp, [lúc] chư Thần xuống 
đây nghe Pháp, [mà] phải tạo ra con người từ trước 
trong lịch sử lâu như vậy? Mọi người cần biết rằng, khi 
Thần tạo ra con người, thì không thể lấy tư tưởng ý 
thức của mình mà tạo vào trong đó, bởi vì như thế sẽ 
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thành vị Thần hoàn chỉnh, không phải con người nữa; 
vậy không ổn. Tuy rằng con người mang hình tượng 
của Thần, nhưng Thần không thể coi con người là đồng 
loại, bởi vì hành vi của con người khác hẳn hành vi của 
Thần. Hỏi con người đương sơ như thế nào? Kết cấu 
thân thể con người là do Thần tạo, do đó trong không 
gian này thì nó là hệ thống thân người hoàn mỹ nhất, 
các sinh mệnh tinh cầu khác đều phải tấm tắc! Tất 
nhiên nó cũng bao gồm ba hồn bảy phách, cấu thành 
một thân thể người hoàn chỉnh. Nếu không có ba hồn 
bẩy phách, thì chỉ là thân thể bề ngoài thôi, cũng gọi là 
‘lớp da người’. Khái niệm ‘lớp da người’ này hoàn toàn 
khác với khái niệm lớp da mà con người nhìn nhận. 
Thần nhìn nhận rằng cái mà do hết thảy những vi lạp 
phân tử tổ hợp mà thành thân thể người nơi bề mặt 
nhất, gồm cả xương, huyết, nội tạng cũng như hết thảy 
kết cấu bề mặt của thân người; cũng là từ trên vi quan 
nhìn xuống thì đó là [phần] các tế bào phân tử ở bề mặt 
tạo thành người, là hết thảy những gì dùng tròng mắt 
con người có thể nhìn thấy trong giải phẫu, Thần gọi 
toàn bộ cái phần kết cấu bề mặt đó là lớp da người, chứ 
không phải chỉ là lớp da mà con người vẫn nhìn nhận.

Tuy nhiên con người chưa có hết thảy năng lực 
nhận thức vũ trụ, nhân thế cho đến biểu hiện của sinh 
mệnh, chưa có [năng] lực gánh nhận biến hoá của đại 
thiên thế giới, cũng không hề có bất kể tư tưởng nào 
được hình thành, chưa hề có nhận thức và năng lực 
ứng phó đối với giới tự nhiên tại vũ trụ địa cầu. Họ 
biểu hiện như thế nào? Tôi nói với chư vị, khi họ gặp 
việc cao hứng, thì họ sẽ dông tuốt lên cây, cười phá 
lên không ngớt. Phá ra cười [nghe] rất đáng sợ, không 
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có kiềm chế. Còn khi họ gặp chuyện thống khổ họ liền 
chui xuống đất, mấy ngày họ cũng không dám ló ra. 
Hễ họ gặp việc tức giận, liền phát tiết bất kể hậu quả. 
Họ sẽ vì hỷ nộ ai lạc mà chết. Mọi người thử nghĩ xem 
con người như thế có thể nghe Pháp được không? Tuy 
nhiên con người lúc đương sơ tạo ra là như vậy, không 
có nội hàm nào cả, không có năng lực gánh nhận nào 
hết, không có bất kể tư duy khái niệm hoàn chỉnh nào 
để nhận thức hết thảy sự vật trong không gian này. Con 
người như thế cần phải trải qua tháng năm lâu dài, để 
tư tưởng con người dần dần nâng dần lên, có được nội 
hàm bên trong và năng lực gánh nhận; điều ấy không 
phải một thời gian ngắn mà làm cho được; do vậy trong 
suốt 100 triệu năm ấy chính là để làm việc này. Biểu 
hiện của con người hôm nay, gặp việc không sợ, bình 
tĩnh trầm xuống, suy xét một cách có lý trí, thậm chí 
còn có được năng lực sáng tạo. Con người có thể có 
được tư tưởng và trạng thái tư duy bình thường như 
vậy, ấy là do chư Thần đã cố ý cấp cho con người trong 
bao nhiêu tháng năm lâu dài trong lịch sử mà thành. 
Quá trình ấy, tôi nói với chư vị, đã liên tục kéo dài cho 
đến năm nghìn năm trước đây.

Năm nghìn năm gần đây lúc văn hoá nửa Thần tại 
Trung Quốc, chính là bắt đầu con người quy phạm một 
cách có hệ thống có thể tiếp thụ tư tưởng của Pháp. 
Tuy rằng [đạo] lý không gian con người là phản [đảo], 
nhưng Đại Pháp của vũ trụ là chính. Lúc tôi giảng Pháp, 
thì các tầng khác nhau bên trên tam giới nghe được 
nội hàm, văn tự, hình thức biểu đạt của Pháp lý là khác 
nhau, tuy nhiên Pháp lý là xuyên suốt. Tạo thành các 
cảnh giới thăng hoa là khác nhau, nhưng không hề sai 
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vị trí. Nếu như tôi ở [cõi] người giảng thế này, lên thiên 
thượng giảng thế khác, mọi người thử nghĩ xem, Pháp 
này sẽ không phải là viên dung, như thế không được, 
bởi vì Pháp được giảng tại [cõi] người trong [thời] 
Chính Pháp ấy cần phải đối ứng với toàn bộ vũ trụ; lúc 
tôi giảng Pháp thì tôi tại tầng tầng [lớp lớp] cũng đều 
đang giảng Pháp, các chúng sinh tại tầng tầng [lớp lớp] 
cũng đều đang nghe Pháp.

Như vậy tư tưởng của con người quy phạm được 
tạo ra mà khi nghe Pháp có thể nghe hiểu được Pháp 
là như thế nào? Bởi vì Pháp cần giảng thế nào, thì cần 
tạo thành văn hoá nhân loại và tư tưởng con người như 
thế ấy. Con người toàn thế giới đều hiểu được thế nào 
gọi là ‘đức’, thế nào gọi là ‘tín’, thế nào gọi là ‘thiện’, thế 
nào gọi là ‘ác’, ‘tốt’ và ‘xấu’; đó là những [điều] cơ bản 
nhất. Ở Trung Quốc thì biểu hiện cụ thể hơn, nội hàm 
sâu sắc hơn, bởi vì Pháp cần truyền tại nơi này, việc ấy 
cần làm tại nơi này; do vậy tại nơi đó cần sáng tạo một 
văn hoá phong phú thật sự có khả năng nhận thức và 
lý giải được Pháp. Trước đây tôi đã từng giảng cho chư 
vị, trong lịch sử tôi đã liên tục kết duyên cùng rất nhiều 
đệ tử Đại Pháp. Kết duyên chỉ là mục đích bề mặt thôi, 
các đệ tử Đại Pháp sau khi kết duyên và tôi còn gánh 
nhận việc sáng tạo cho nhân loại nền văn minh và văn 
hoá cần thiết cho Đại Pháp. Bởi vì trong lịch sử, nếu 
một người phổ thông bình thường mong muốn lưu lại 
những thứ như văn minh, di tích, học thuyết cho lịch 
sử nhân loại vốn đã được tạo ra là để truyền Đại Pháp, 
thì điều ấy tuyệt đối không được phép. Do vậy hết thảy 
những văn hoá từng được lưu lại trong lịch sử đều do 
các đệ tử Đại Pháp chúng ta làm hết; tất nhiên còn có 
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Sư phụ dẫn dắt chư vị. Lịch sử nhân loại tựa như một 
vở kịch, chư vị từ quốc vương cho đến thứ dân, từ nhân 
vật anh hùng đến kẻ cường bạo (cười), từ văn nhân, 
danh nhân cho đến các anh hùng, đều là do chư vị làm 
cả. Mọi người chớ có cười! Nếu không có ai đóng vai 
cường bạo, thì hôm nay khi tôi giảng Pháp con người 
sẽ không hiểu được cường bạo là gì, hành vi cường bạo 
ra sao, tư tưởng tình cảm thế nào, cường bạo có hình 
tượng gì. Trong Pháp là rỗng không thì không thể được.

Mọi người đã biết “Tam quốc diễn nghĩa” rồi. “Tam 
quốc diễn nghĩa” [có] giảng về chữ “nghĩa”. Trải qua 
một triều đại, ba thế lực cùng nhau ganh sức đã thể 
hiện đầy đủ được nội hàm của chữ “nghĩa”. Hơn nữa 
trải qua một triều đại lâu ngần ấy đã biểu hiện được 
thâm tầng văn hoá của chữ “nghĩa” này; đến hôm nay 
nhân loại vào thời truyền Pháp mới có được nhận thức 
sâu sắc về chữ “nghĩa” đó, hiểu được ‘nghĩa’ là gì, quan 
hệ dẫn dắt giữa bề mặt và nội hàm ra sao cũng như 
phản ánh ở tầng thâm sâu thế nào. Con người không 
thể chỉ đơn thuần biết được bề mặt của chữ ấy, [mà 
còn] phải hiểu cho rõ nội hàm trong đó là gì. Tất nhiên 
trong “Tam quốc diễn nghĩa” cũng biểu hiện nhiều nội 
hàm như mưu trí con người trong đó.

Ông Nhạc Phi thời Nam Tống đã biểu hiện được 
chữ “trung”. “Trung” là gì, chư vị chỉ đơn thuần nói rồi 
giải thích là không ổn. Qua quá trình một triều đại, mới 
có thể làm người ta thật sự lý giải được nội hàm chân 
chính và quan hệ tại tầng thâm sâu của nó cho đến biểu 
hiện của hành vi.

Trong lịch sử còn có bách gia chư tử, còn có tư 
tưởng ‘trung dung’ của Khổng Tử đề xuất ra ‘nhân lễ 
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nghĩa trí tín’, v.v. Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử cũng như 
Jesus xuất hiện, mới làm cho con người hôm nay thật sự 
nhận thức được thế nào là ‘chính tín’ và ‘tu luyện’, thế 
nào là ‘Phật Đạo Thần’, hết thảy những điều như thế. 
Lịch sử đã làm tư tưởng con người hôm nay phong phú 
lên, làm cho con người có thể nhận thức lý giải Pháp, 
có thể đắc Pháp. Hết thảy quá trình lịch sử của nhân 
loại đều là để đặt định cho cơ sở này; nói cách khác, 
chính vì để truyền Đại Pháp nên mới tạo ra con người 
và văn hoá con người; chứ không phải Pháp là giảng 
cho phù hợp với văn hoá nhân loại, lại càng không phải 
là sản phẩm của văn hoá nhân loại. Đó là những điều 
mà trong năm nghìn năm chúng ta đã làm [ra vậy].

Giảng đến đây, nói một cách hình tượng nhất thì xã 
hội nhân loại giống như vở kịch. Từng triều đại [tiếp 
nhau], nó giống như cuốn màn lên, một triều bắt đầu 
diễn. Một triều kết thúc, màn lớn kia hạ xuống. Lại 
cuốn lên, hoán đổi triều đại. Từng triều từng đại, từng 
triều từng đại cứ bước ra trường [diễn] như thế, tiếp 
duyên, lưu lại lịch sử, tạo cho lịch sử, tạo cho nhân loại 
những văn hoá cần thiết, biểu diễn từng màn từng màn 
như thế. Tại sao ở Trung Quốc gọi là ‘triều’, mà tại các 
quốc gia nơi khác lại gọi là ‘quốc gia’? Tại sao người 
đứng đầu của họ lại gọi là ‘vua’, còn Trung Quốc gọi là 
‘hoàng đế’? Tôi nói với mọi người, nó không phải [chỉ 
đơn thuần] là khác biệt trên danh từ và văn hoá. Bởi 
vì nhân loại là vì Đại Pháp mà được tạo nên, [nên] Đại 
Pháp là tuyến chính của vở kịch này, hết thảy những gì 
tồn tại cho chúng sinh đều xoay quanh tuyến chính ấy. 
Chỉ vì người ta mê đắm theo những biểu diễn xung đột 
mâu thuẫn chi tiết trong vở kịch kia, mà lạc mất tuyến 
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chính của vở kịch, [quên mất] mục đích nhân sinh là gì. 
Đài diễn kịch của vở kịch ấy chính là Trung Quốc.

Mỗi triều mỗi đại ấy, con người mỗi triều đều là 
người trời của một triều, là đại biểu từ các thiên thể xa 
xôi đến, đại biểu cho vô số chúng sinh tại đó tới đây kết 
duyên, [sao cho] trong Chính Pháp những chúng sinh 
ấy không lạc mất. Trong khi kết duyên của một triều 
thì lưu lại văn hoá mà họ mang theo. Kết duyên xong 
sang đời sau chuyển sinh đến vùng đất khác chờ đợi 
ngày Đại Pháp khai truyền. Mỗi triều đều như vậy, tất 
cả các dân tộc trên toàn thế giới đều qua chuyển sinh 
tại Trung Quốc. Bao gồm nhân dân của các quốc gia; 
trừ một số lớn những sinh mệnh thượng giới đã đến 
[chuyển sinh] vào lúc cận kỳ bắt đầu truyền Pháp trở 
về sau, thì nhân dân các nước trong lịch sử đều chuyển 
sinh qua Trung Quốc. Bất kể là con người của quốc 
gia nào, thì đầu tiên lúc chư vị vào địa cầu thì là người 
Trung Quốc, bởi vì lần thứ nhất chuyển sinh của chư vị 
chính là ở đó. Như vậy tôi giảng đến chỗ rằng, tôi nói 
với mọi người, trên thực tế thì quốc gia Trung Quốc 
là không tồn tại về hình thức cũng như nội hàm. Chư 
vị nghe lời ấy giật mình phải không? Thực ra văn hoá 
Trung Quốc là lưu lại qua các triều đại từ con người 
toàn thế giới, [họ] kết duyên xong đã chuyển sinh sang 
vùng đất khác rồi. Ví dụ, người Mỹ là người triều Đại 
Minh. Người Mỹ hiện nay rất thích Đạo, [họ] vẫn còn 
lưu lại biểu hiện về quan niệm thời ấy. Người triều 
[đại nhà] Minh là thời Đạo lên đỉnh điểm, tại một số 
thành thì hầu như nhà nào cũng thiết lô. Nước Anh là 
Đại Đường, nước Pháp là Đại Thanh, nước Ý là Nguyên, 
nước Úc là Hạ, nước Nga là Chu, Thuỵ Điển là Bắc Tống, 
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Đài Loan là Nam Tống, Nhật Bản là Tuỳ. Thời ấy con 
người các triều khi rời khỏi Trung Quốc chuyển sinh 
đến các vùng đất khác thì chưa có các quốc gia [như] 
hiện nay, vẫn còn là vùng đất hoang [dã] man [rợ]. Đa 
số đều là tản ra các vùng đất trên toàn thế giới, đợi cho 
đến cận đại rồi mới quy vị. Một triều các vị rời đến chỗ 
này, một triều các vị rời đến chỗ kia, nó là như vậy. Do 
vậy nói một cách chặt chẽ, thì đâu là Trung Quốc? Ai là 
người Trung Quốc? Ý nghĩa chân thực về Trung Quốc 
là không tồn tại.

Như vậy, [nó] đang tồn tại phải không? Bởi vì 
nó cũng được gọi là ‘quốc [gia]’, [nên] hiện nay cũng 
không còn triều đại nữa đúng không? Thực ra hiện nay 
[nó] cũng không tồn tại, bởi vì đến đoạn cuối cùng cần 
phải hát của vở kịch, đến lúc Pháp truyền ra, thì trên 
toàn thế giới những chúng sinh đã kết duyên với tôi, 
hoặc những người có khả năng đắc Pháp nhất và những 
người khởi tác dụng phản diện khi Đại Pháp hồng 
truyền, hết thảy đều quay trở về Trung Quốc. Bất kể là 
[để] đắc Pháp, phá hoại [Pháp], đều là vì Pháp mà đến, 
vì Pháp mà sinh, vì Pháp mà hình thành, đều cùng đến. 
Do đó con người Trung Quốc hiện nay là phức tạp nhất, 
ở đó tập trung từ toàn thế giới các sinh mệnh chính 
[diện] và phản [diện] đã đến vì thời Chính Pháp. Tuy 
nhiên bất kể là [để khởi] tác dụng chính diện hay phản 
diện — bởi vì Chính Pháp không thừa nhận những gì 
cựu thế lực an bài — chỉ cần chúng sinh [nào] có thể 
đối đãi với Chính Pháp một cách đúng đắn, thì còn có 
hy vọng không bị đào thải. Nếu có thể đắc Pháp thì tôi 
sẽ cứu độ. Trước đây tôi đã giảng cho chư vị, tôi nói: vì 
sao trên thế gian này xuất hiện dân chủ? Nguyên nhân 
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căn bản là vua của dân tộc ấy, đến từ thiên thể ấy đã 
chuyển sinh vào Trung Quốc rồi; còn ai ở đó xứng làm 
vua nữa không? Cuối cùng một số sinh mệnh cao tầng 
trong cựu thế lực quyết định: chúng ta để những người 
ấy họ tự tuyển chọn. Tuyển được rồi, cũng không thể 
gọi là vua, vậy nên gọi là tổng thống. Dù sao khi được 
làm [tổng thống] họ cũng không thể được đối đãi giống 
như vua được; không tốt thì có thể lăng mạ họ, nếu 
tệ hơn nữa thì có thể vạch tội, tuyển chọn lại. Đó là 
nguyên nhân thật sự mà ở bên trên đó là an bài dân chủ 
[ở bên dưới] này. Còn có những nhân tố khác nữa. Biểu 
hiện tại cõi người nơi đây cũng có những biểu hiện của 
[đạo] lý tại tầng con người, [nên] con người không biết 
được chuyện gì [đằng sau]. Do vậy đối với những người 
ở vùng đất Trung Quốc ấy, chư vị chớ coi thường họ, vì 
chịu nghiệp lực gần đây mà tạo thành thế thôi; đành 
rằng lớp da người ấy không đẹp đẽ lắm, nhưng nội hàm 
bên trong có thể rất lớn. Mọi người thử nghĩ xem nếu 
chúng sinh trong đó mà bị huỷ đi, thì thật đáng sợ lắm. 
Bất kể là không gian mà họ đại biểu hay là [họ] đối ứng 
thì đều là quần thể sinh mệnh rất trọng đại.

Giảng đến đây tôi nói một chút, tôi vừa nói đến rằng 
lịch sử Trái Đất này chỉ có 100 triệu năm. Nhìn chung 
thì trong 100 triệu năm ấy trên Trái Đất phân thành 
hai thời kỳ lớn; mỗi thời kỳ 50 triệu năm. 50 triệu năm 
đầu là thời kỳ đại nhân, tiểu nhân, và trung nhân đồng 
thời tồn tại. Đại nhân trung bình cao năm mét; trung 
nhân chính là nhân loại chúng ta hiện nay, bình quân 
cao không đến hai mét; tiểu nhân thì chỉ cao mấy tấc 
thôi. Vào lúc Thần tạo ra con người ấy, vì sao đồng thời 
tạo ra ba chủng người như vậy? Bởi vì cần thí nghiệm 
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trong ba chủng người ấy chủng người nào thích hợp 
cho sinh tồn trên địa cầu đến bước cuối cùng, thích 
hợp cho việc đắc Pháp. Trong 50 triệu năm ấy, một mặt 
vừa liên tục tạo năng lực con người nhận thức thế giới, 
một mặt xác định xem lưu lại chủng người nào. Cuối 
cùng phát hiện rằng, đại nhân không thích hợp, bởi vì 
thân thể của họ lớn, nên xét về cự ly thì địa cầu tương 
đối nhỏ, thời gian cũng tương đối ngắn lại, bởi vì nguồn 
vật chất mà đại nhân tiêu hao là không hoà hợp tỷ lệ 
với Trái Đất. Sau này phát hiện rằng tiểu nhân cũng 
không hoà hợp, trên toàn bộ Trái Đất đều là rừng rậm, 
khai thác đối với họ rất khó khăn; thời ấy không có chỗ 
đất [bằng], nếu họ cần sáng tạo ra văn minh như hiện 
nay thì đối với họ là rất khó khăn; đồng thời cũng xét 
thấy thời gian trên Trái Đất đối với họ là quá dài, cự ly 
là quá xa; tiểu nhân mà muốn vượt đại dương thì quá 
khó khăn; do vậy [họ] không thích hợp. Như thế đại 
nhân và tiểu nhân bị đào thải. Không phải đào thải lập 
tức, mà là sau [thời kỳ] 50 triệu năm [mới] bắt đầu dần 
dần theo lịch sử mà đào thải. Cuối cùng chúng ta không 
còn nhìn thấy đại nhân trong hai thế kỷ, phải đến hơn 
hai thế kỷ trước đây thì mới không còn nhìn thấy đại 
nhân nữa; còn tiểu nhân thì khoảng bảy, tám mươi 
năm trước, vẫn có người nhìn thấy; đến cận đại mới bị 
tuyệt tích; cũng không phải là không có, có [người] đã 
rời đến không gian khác, có [người] đã rời xuống lòng 
đất. Họ biết rằng [họ] thuộc về con người bị đào thải, 
do vậy không tiếp xúc với con người hiện đại.

Như vậy giảng đến đây tôi chỉ rõ về hai ẩn đố 
trong lịch sử. Con người không giải được kim tự tháp 
đã được tạo ra thế nào. Khối đá lớn thế hỏi con người 
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vận chuyển làm sao? Vài người cao năm mét là có thể 
vận chuyển, cũng như con người ngày nay vận chuyển 
tảng đá lớn mà thôi. Tạo thành kim tự tháp ấy, thì [với] 
người cao năm mét cũng như làm nhà lầu lớn đối với 
chúng ta hiện nay vậy. Một ẩn đố nữa là tại sao có những 
động vật to lớn như khủng long? Kỳ thực đó là chuẩn 
bị để cấp cho đại nhân. Người cao năm mét nhìn động 
vật lớn cỡ khủng long cũng như chúng ta con người 
hiện nay nhìn con bò vậy. Các [chủng] người khác nhau 
cần phải chuẩn bị cho họ các vật chủng khác nhau, hết 
thảy những thứ trên Trái Đất đều là vì con người mà 
tạo nên, vì con người mà hình thành. Nhân đây tôi nói 
với mọi người, động vật không thể xếp ngang với con 
người được. Chư vị có thể từ bi với chúng, chư vị có thể 
bảo vệ tốt cho chúng, nhưng tuyệt đối không thể đối 
đãi với chúng như người được. Con người là do Thần 
tạo thành, và so sánh động vật với con người là tương 
đương với làm ô nhục con người, xúc phạm chư Thần. 
Những điều chân thực của lịch sử không lâu nữa sẽ 
triển hiện cho con người, lúc ấy sẽ có chính kiến nhận 
thức của nhân loại đối với vũ trụ, sinh mệnh và vật chất. 
Hiện nay có những người khi khảo cổ, họ lấy xương 
người xếp cạnh xương khủng long, đối với kim tự tháp 
lại dùng nhận thức hiện nay vốn rất hạn hẹp mà suy 
xét. Thực ra nhận thức của khoa học đối với thế giới 
vật chất hiện hữu này, nhiều điều đều sai, điểm nền 
tảng cũng sai. Ngay cả thuyết về lực hấp dẫn cũng sai. 
Những điều ấy khi nào có cơ hội tôi sẽ giảng cho chư vị.

Tôi vừa vén mở tấm [màn] che đậy lịch sử nhân 
loại. (vỗ tay) Không phải là để giảng lịch sử, bởi vì nhân 
loại là vì Đại Pháp mà được tạo nên, mà hình thành, do 
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đó tôi là trong lúc giảng lịch sử ấy đã giảng Pháp cho 
chư vị, hết thảy điều đó đều có vấn đề liên quan đến 
Pháp, rất nhiều sự việc đối với các đệ tử Đại Pháp mà 
giảng đều là những điều rất quan trọng. Nhất là những 
việc mà chư vị đang làm đều có xuyên suốt trong đó 
trách nhiệm của chư vị đối với Đại Pháp, trong đó có 
nhân tố trọng đại và sâu sắc của bản thân đệ tử Đại 
Pháp. Mục đích là từ nay trở đi mong rằng chư vị còn 
thực hiện tốt hơn nữa trong Chính Pháp. Nhất định 
phải nỗ lực, nhất định phải làm cho tốt, bởi vì điều chư 
vị cần là viên mãn tất cả, chư vị có trách nhiệm, chư vị 
mang theo sứ mệnh và trách nhiệm cứu độ chúng sinh 
mà đến đây. Trong lịch sử đều nói lớn về cứu độ chúng 
sinh, hỏi ai biết được hàm nghĩa chân chính của cứu độ 
chúng sinh là gì? Chỉ chư vị mới là thật sự đang cứu độ 
chúng sinh, chỉ chư vị mới xứng làm sự việc vĩ đại ấy, 
nhất định chớ để mất cơ hội này!

Tôi đã không định giảng nhiều vậy. Sau đây trong 
chư vị ai cần có câu hỏi đề xuất, chư vị thấy rằng là 
quan trọng, thì có thể đề xuất, tôi nhân dịp thời gian 
tiếp đây để giải đáp cho chư vị. Còn những việc cụ thể 
trong công tác, trong sinh hoạt, trong tu luyện cá nhân 
của chư vị là những nhân tố và điều kiện để chư vị cần 
nâng cao trong tu luyện, đó là chư vị tự mình cần phải 
ngộ, là những quan [ải khảo nghiệm] cần vượt qua. Tôi 
nghĩ rằng uy đức sau khi bản thân ngộ rõ ra được còn 
để lưu cấp cho bản thân chư vị. Tôi giải đáp rồi thì nó 
không còn là của chư vị nữa.

Đệ tử: Khi phát chính niệm thì thủ ấn và khẩu quyết 
có đối ứng hay không?
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Sư phụ: Không, hai khẩu quyết có thể tuỳ ý đối ứng 
với hai thủ ấn.

Đệ tử: Trong Chính Pháp nghe [theo] học viên có 
thiên mục có thể nhìn thấy giảng, không dùng Pháp để 
cân nhắc hết thảy [mọi thứ].

Sư phụ: Vào bất kể lúc nào, tập thể thực hiện cũng 
vậy, cá nhân chứng thực Pháp cũng vậy, hết thảy đều 
lấy Pháp làm Chủ, hết thảy đều lấy Pháp để cân nhắc, 
tuyệt đối không được coi người có thiên mục có thể 
thấy là chuẩn nào đó. Bởi vì điều mà đệ tử có thể thấy 
ấy, rất nhiều điều tuy là chân thực, nhưng chỉ là cục 
bộ, đồng thời có hạn chế về tầng, lúc cá biệt còn là giả 
tượng do chấp trước tạo thành. Tôi nói với mọi người, 
chư Thần dẫu rất cao trong vũ trụ, thì vũ trụ đối với 
họ vẫn là một ẩn đố, họ cũng là đối tượng cần cứu độ 
trong Chính Pháp. Chỗ mà họ nhìn thấy, chỗ mà [họ] 
hiểu biết được chỉ có thể là những sự việc ở tầng sở 
tại của họ, chứ không phải là chân tướng của toàn vũ 
trụ, lại càng không phải là chân tướng tối hậu thực sự 
mà các đệ tử Đại Pháp trong [thời] Chính Pháp cần 
phải làm. Bất kể chư vị nhìn thấy những vị Thần ấy làm 
những gì, nghe thấy họ nói những gì, cũng không được 
tin theo họ; [hãy] chiểu theo Đại Pháp và yêu cầu của 
Sư phụ mà thực hiện. Hết thảy mọi việc cần phải sắp 
xếp cho chính, [điều này] quan trọng phi thường, vĩ đại 
phi thường! Không được lấy ai đã thấy gì để làm chỉ 
đạo được.

Trong các đệ tử Đại Pháp chúng ta, khi thực hiện 
bất kể sự việc gì, [thì] có tranh luận với nhau là [điều] 
tất nhiên, có sự bất đồng ý kiến thì cũng là tất nhiên. 
Vì sao? Đều là biểu hiện ra tâm chấp trước của chư 
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vị, để gỡ bỏ chúng đi. Tuy nhiên trong tranh luận vẫn 
cứng ngắc không hạ trong thời gian lâu, thì đó là có 
vấn đề rồi. Bởi vì chư vị đều không hướng nội mà tìm, 
không tự xét vấn đề của tự thân. Mọi người đều muốn 
có trách nhiệm với Đại Pháp, xuất phát điểm đều là tốt, 
tuy nhiên thông thường lại không chú ý đến bản thân; 
rất [có] khả năng là vẫn còn tồn tại tâm người thường 
nào đó ở tự thân. Nhất định phải chú ý đến việc này.

Hiện nay trong Chính Pháp đã đến bước này, hỡi 
các đệ tử Đại Pháp, những điều mà Sư phụ làm cho chư 
vị trong Chính Pháp đều là khẳng định. Vào 20 tháng 
Bảy, 1999 tôi đã đẩy toàn bộ các học viên [theo học Đại 
Pháp] trước 20 tháng Bảy đến vị [trí] rồi, đẩy đến vị 
trí tối cao của chư vị. Trước đây tôi đã nói với chư vị, 
cải biến của chư vị bắt đầu từ vi quan nhất từ bản chất 
nhất. Có học viên cảm thấy: ‘mình tu luyện mau lẹ quá’. 
Khi ấy mọi người đều có cảm giác như vậy. Quá trình 
viên mãn của chư vị, chư vị trong khi đề cao tu luyện 
cuối cùng, thì đều là để chư vị rồi sẽ chứng thực Pháp. 
Do đó [nếu] trong giai đoạn tu luyện cá nhân học Pháp 
đắc Pháp được tốt, [thì] khi bị bức hại chứng thực Pháp 
và cứu độ chúng sinh sẽ làm được tốt, thân thể bề mặt 
cũng liên tục trong Chính Pháp mà đồng hoá hướng lên 
cao tầng, phần còn lại bề mặt con người sẽ càng ngày 
càng ít đi. Nhưng một số không thực hiện được tốt, đi 
sang phía phản diện, không bước ra, thì thấy rằng thân 
thể phía bên Thần của họ từng tầng từng tầng hoá hạ 
xuống dưới. Tất nhiên sự việc chưa hết, sự việc Chính 
Pháp còn chưa kết thúc, đối với mọi người mà xét đều 
vẫn còn có cơ hội làm lại cho tốt. Chính là, chỉ cần một 
ngày mà bức hại chưa kết thúc, thì ngày ấy vẫn còn cơ 
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hội. Hãy tận dụng cho tốt, thực hiện tốt hơn nữa, quay 
trở lại mau lẹ hơn nữa, đừng phạm sai lầm nữa. Chớ 
nên giữ gánh nặng trên lưng ấy [chỉ vì sai lầm trong 
quá khứ], làm sai rồi thì chư vị cần làm tốt hơn. Sự việc 
trước đây có sao thì cũng không nhớ đến nữa, cần nghĩ 
đến là từ nay về sau làm sao cho tốt, thật sự có trách 
nhiệm với bản thân mình và chúng sinh.

Còn nữa, nhân đây tôi nói một điều, một số học 
viên chúng ta khi bất đồng ý kiến trong công tác cứ 
thích gọi điện thoại tìm người nhà tôi để trình bày. Tôi 
nói với chư vị, người nhà tôi cũng là người tu luyện, có 
rất nhiều việc họ cũng không xử lý chuẩn [xác], thậm 
chí còn làm sai nữa, nói sai nữa; lời họ nói không phải 
là Pháp. Từ nay về sau chư vị đừng làm lại những việc 
như thế nữa. Không được lấy cơ hội gây dựng uy đức 
cho bản thân mình, đề cao tu luyện bản thân mình mà 
gạt đi. Trong Chính Pháp mỗi cá nhân đều đi trên con 
đường của mình, đó cũng là lịch sử mà mỗi đệ tử Đại 
Pháp đi qua.

[Tôi] giảng vậy thôi, tiếp theo mọi người tiếp tục 
đề xuất câu hỏi.

Đệ tử: Xin hỏi vì sao Sư phụ thường hay dùng đệ tử 
nhỏ tuổi thực hiện công việc trên thiên thượng?

Sư phụ: Bởi vì họ không có các quan niệm hậu 
thiên của người lớn, thiên tính thuần hơn, năng lượng 
phát xuất không chịu ảnh hưởng của tư tưởng người 
thường. Giảng từ một mặt khác, năng lượng lớn nhỏ 
không hạn chế theo tuổi tác của người thường.

Đệ tử: Những người sống ở Hồng Kông trong hoàn 
cảnh mê theo tiền bạc, làm thế nào để giúp thế nhân 
đắc Pháp?
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Sư phụ: Chư vị là các đệ tử Đại Pháp, chư vị đang 
cứu độ những chúng sinh bị những lời giả dối của tà 
ác đầu độc. Chỉ cần không phản đối Đại Pháp, thì có 
thể qua được nguy hiểm bị đào thải [khi] Pháp Chính 
nhân gian. Còn với những sinh mệnh chưa từng bức 
hại Pháp, nhưng cũng không được tốt hoặc tốt lắm, thì 
trước mắt nhất loạt không quan tâm. Bởi vì đến bước 
sau còn có người tu luyện, các chúng sinh tại bước sau 
còn được sắp xếp vị trí của họ trong Pháp Chính nhân 
gian. Hiện nay trọng điểm cứu độ là [những ai] bị lời 
giả dối tà ác đầu độc. Các sinh mệnh tà ác bị tiêu trừ 
trong khi cứu độ chúng sinh, cũng chỉ là những sinh 
mệnh phá hoại Pháp một cách trực tiếp. Còn rất nhiều 
những sinh mệnh ngang tiêu chuẩn tâm tính với chúng, 
[nhưng] không phá hoại Pháp, không tham dự vào sự 
việc này, [chúng ta] nhất loạt không quan tâm. Vì sao? 
[Ai] không phá hoại Pháp, thì vào bước sau khi Chính 
Pháp, đối với họ mà xét là vẫn còn có cơ hội. Đồng thời 
con người tại bước sau còn phải tu luyện, ấy là chuyện 
của bước sau.

Những gì mà các đệ tử Đại Pháp đang làm hiện nay 
chính là có trách nhiệm với Đại Pháp; không được can 
thiệp đến sự việc của người thường. Giảng chân tướng 
cũng không giảng cao, chủ yếu không phải để người ta 
hiểu rõ Pháp cao thâm là gì, trừ phi là người đặc biệt tốt 
thì có thể giảng cho họ. Khi chư vị giảng rõ chân tướng 
cho một người bình thường, chư vị chỉ nói là chúng ta 
bị bức hại, chúng ta chỉ là những người luyện công làm 
người tốt, [và] người ta có thể hiểu được. Hiểu rõ chân 
tướng rồi, người ta sẽ thấy được tất cả tuyên truyền kia 
đều là vu khống, người ta tự nhiên nhận ra chuyện ấy 
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thật đê hèn và tà ác; người ta hiểu rồi sẽ phẫn khí: ‘Cái 
chính phủ ấy vì lẽ gì mà giở trò lưu manh đến thế? Hơn 
nữa bức hại ghê gớm thế, mà nguyên nhân bị bức hại 
chỉ là vì muốn làm người tốt’. Giảng cho người thường 
ở [mức] đạo lý nông cạn hiển hiện nhất, dẫu họ không 
thể tiếp thu đi nữa thì [họ] cũng có thể hiểu được, chứ 
không dễ làm cho họ hiểu nhầm. Chư vị tu luyện sau 
một thời gian lâu như thế, lý giải Pháp của chư vị là 
rất sâu sắc. Nếu chư vị giảng về nhận thức cao tầng về 
Pháp, thì người thường không dễ mà hiểu được, mà 
lại dễ hiểu nhầm. Phải qua một quá trình tu luyện rất 
lâu thì giờ đây chư vị mới có thể nhận thức được cao 
đến thế; chư vị muốn người ta lập tức hiểu được cao 
đến thế, họ không lý giải được; do vậy đừng giảng cho 
họ cao như thế. Ngay cả giảng chân tướng cho người 
trong tôn giáo cũng đừng bàn chuyện cao [quá]. Nói là 
chúng ta bị bức hại; thậm chí khi mà họ không muốn 
nghe về những vấn đề của tín ngưỡng khác, thì chúng 
ta cũng không nói về tín ngưỡng đối với họ. Cứu [độ] 
con người hiện nay cũng rất khó, chư vị cần phải thuận 
theo chấp trước của họ mà giải thích, vì để cứu [độ] họ 
nên chớ có làm cho trong tư tưởng của họ tạo thành 
bất kể chướng ngại nào.

Đệ tử: Con là đệ tử mới đắc Pháp được mấy tháng, 
như vậy con có khác biệt gì so với các đệ tử đắc Pháp 
trước 20 tháng Bảy, 1999.

Sư phụ: Cựu thế lực cũng an bài đệ tử Đại Pháp 
tiến [nhập môn] Đại Pháp trong thời bức hại. Họ cho 
rằng ngay trong tình huống bị bức hại nghiêm trọng 
đến thế mà đến [với Đại Pháp], [thì] uy đức lập tức lên 
ngay. Tuy nhiên, một số [trong đó] thuộc về viên mãn 
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vào đợt sau, không ở trong phạm vi này; do vậy bây 
giờ không thể giảng rõ là ai thuộc vào tình huống nào. 
Dẫu là thế nào đi nữa, đắc Đại Pháp đã là điều may mắn 
nhất trong những may mắn rồi, nên nhất định phải lợi 
dụng thật tốt thời gian này, để bản thân mình có thể 
thật sự tu luyện đắc Pháp, tu lên trên. Không phải cá 
nhân nào cũng đắc Pháp, cũng không phải cá nhân nào 
cũng có thể đến đây, bởi vì đây là Đại Pháp của vũ trụ. 
Trong những năm truyền Pháp, tại sao cựu thế lực đặt 
chết cứng con số những người đắc Pháp lần thứ nhất 
là 100 triệu? Số 100 triệu ấy là đã có tôi đòi hỏi [thêm]. 
Lúc ấy họ hạn định con số là 70 triệu, tôi lúc ấy yêu cầu 
200 triệu người. Họ biết rằng đắc Pháp lần thứ nhất 
nếu là 200 triệu người, thì cái gọi là khảo nghiệm tà ác 
kia sẽ không thành, do đó họ hạn chế chết cứng ở con 
số 100 triệu. Trong đó có một lô lớn những người vừa 
mới đắc Pháp, họ {cựu thế lực} đã vội vã không đợi nữa 
mà bắt đầu cái gọi là ma nạn này. Đối với những [học 
viên] ấy mà xét thì là bất công. Tôi chưa hề nói rằng 
những học viên đắc Pháp vào lúc gần đây là thuộc loại 
nào. Chư vị đừng suy nghĩ về việc ấy, hãy làm những gì 
chư vị cần làm.

Đệ tử: Kính chào Sư phụ. Con muốn hỏi một câu hỏi, 
ấy là trong kinh văn mới Ngài có nói về “tân tam tài”, đệ 
tử không hiểu; xin Sư phụ chỉ rõ.

Sư phụ: Thực ra những ai có tuổi trong chư vị lẽ 
ra đều biết [điều này]. Trước đây [ai] đã từng học qua 
[trường] tư thục, hoặc đã từng đi học trước 1950; [thời 
ấy] tại các trường đều học ‘Tam tự kinh’. Trong ‘Tam 
tự kinh’ có [điều ấy]; tại văn hoá Trung Quốc trước 
sau vẫn có thuyết về ‘tam tài’, trong văn hoá Đạo gia 
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cũng thường đề cập đến. Thực ra “tam tài” tức là nói về 
‘thiên’ ‘địa’ ‘nhân’. “Tân tam tài” {tam tài mới} chính là 
tân thiên, tân địa, tân nhân.

Đệ tử: Kính chào Sư phụ. Con muốn hỏi một câu 
hỏi. Tư tưởng Nho gia xuyên suốt các triều đại Trung 
Quốc trong lịch sử, như vậy, con muốn hỏi một chút là tư 
tưởng Nho gia có quan hệ gì với hồng truyền Đại Pháp 
tại Trung Quốc?

Sư phụ: Nho gia, như tôi vừa giảng rồi, chỉ bất quá 
đặt định một [hệ] tư tưởng cho người ta mà thôi, để 
người ta hiểu thế nào là ‘trung dung’, cũng như những 
thứ mà người ta nên tuân theo như ‘nhân lễ nghĩa trí 
tín’, chỉ có vậy thôi. Văn hoá của các thời đại nhân loại 
đều là để đặt định những tư tưởng mà người ta lúc đắc 
Pháp cần có, cuối cùng có thể hiểu được Pháp khi đắc 
Pháp, có thể nghe hiểu rõ Pháp.

Đệ tử: Hiện nay chúng con thực hiện rất nhiều công 
tác Đại Pháp, thời gian vô cùng eo hẹp. Mỗi ngày bản 
thân con thấy rằng khó đảm bảo được hai giờ luyện 
công; con không biết luyện công ít đi có được không?

Sư phụ: Các đệ tử Đại Pháp, Sư phụ nói rằng chư 
vị quả là khổ lắm, thật sự khổ lắm lắm. Sư phụ hoàn 
toàn không nhẫn tâm lại nói chư vị cụ thể cần phải làm 
những gì nữa. Tôi đã biết nhiều rất nhiều vị đã chủ 
động gánh vác thực thi rất nhiều công việc, thậm chí 
mỗi ngày ngủ rất ít, mà lại còn đi làm công tác; thật sự 
rất khó khăn. Tuy nhiên, bất quản khó khăn đến mấy, 
tôi nghĩ rằng vẫn tranh thủ hết mức thời gian học Pháp 
và luyện công. Tôi thiết nghĩ người tu luyện không thể 
không luyện công. Luyện công tuy là điều phụ trợ cho 
nâng cao, nhưng cũng là một bộ phận của Pháp, nó còn 



Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ	 55

xuyên suốt sự biến hoá của thân thể chư vị. Tất nhiên 
[khi] sự việc nhiều quá bận quá, thì thời gian luyện 
công ít đi, hoặc vài hôm không luyện, qua một giai đoạn 
thời gian rồi bù lại thì cũng khả dĩ. Còn nếu như thật sự 
quá bận rộn thời gian luyện công thực sự là rất ít, thì 
Sư phụ cũng có cách làm [giúp] chư vị. Tuy nhiên tôi 
nhìn nhận chung rằng chư vị bận một chút, khổ một 
chút, thì đó là uy đức của chư vị vốn là đệ tử Đại Pháp, 
tương lai quay đầu nhìn lại thì thấy thật là xuất sắc vậy!

Đệ tử: Sinh mệnh tối cao của vũ trụ được sáng tạo 
như thế nào?

Sư phụ: Tương lai tôi sẽ giảng cho chư vị Pháp tối 
cao. Tôi sẽ đàm luận về vũ trụ hình thành ra sao, sẽ 
đàm luận về chính vấn đề ấy. Hiện nay nói về nó còn 
hơi sớm.

Đệ tử: Trong khi học Pháp, [con] đọc đến chỗ người 
trên thiên thượng luân hồi 500 năm và người trên mặt 
đất luân hồi 100 năm, vậy là như thế nào?

Sư phụ: Tam giới này là cảnh giới thấp nhất trong 
vũ trụ. Trong tam giới phân thành ba tầng lớn, nên mới 
gọi là ‘tam giới’. Trong mỗi tầng lại có ba tầng thiên 
lớn, vậy nên cộng lại có chín tầng thiên. Ngoài ra trong 
mỗi tầng thiên lại phân thành rất nhiều tầng tiểu thiên, 
do vậy còn gọi là 33 tầng thiên; thực ra có nhiều hơn. 
Nội trong phạm vi ấy, tất cả các chúng sinh đều đang 
luân hồi; còn các sinh mệnh bên ngoài tam giới không 
hề nhập luân hồi. Sinh mệnh trong tam giới tại mỗi đời 
có thời gian sống rất ngắn; thế nhân trên mặt đất chỉ 
sống mấy chục năm, lên một tầng cao hơn có thể sống 
một hai trăm năm, một tầng cao hơn nữa [có thể] sống 
hai ba trăm năm, một tầng cao hơn nữa [có thể] sống 
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ba bốn trăm năm, tại tầng cao nhất có thể sống trên 
nghìn năm. Tuy vậy, bất kể sống bao nhiêu năm, cuối 
cùng họ đều luân hồi trở lại; xuất ra ngoài tam giới sẽ 
không luân hồi trở lại nữa.

Đệ tử: Sách Đại Pháp, đã qua chỉnh sửa rồi thì lấy 
cái nào làm chuẩn?

Sư phụ: Khi phát hiện ra chữ sai, thì chỉnh sửa là 
điều tất yếu. Khi Sư phụ có mặt, thì không loạn Pháp. 
Về [bản] Trung văn, hãy lấy bản xuất bản gần đây nhất 
làm chuẩn.

Đệ tử: Con thấy rằng hệ thống trường học hiện nay 
càng ngày càng xa rời Chân Thiện Nhẫn, họ cứ như thể 
đang biến trẻ em thành những người máy, buông lung 
không dạy [đạo] lý làm người, không [coi] trọng đức, 
không có Thiện, không có Nhẫn. Do vậy con không muốn 
đưa trẻ đến trường, con muốn lưu tại nhà tự mình dạy 
dỗ. Con như thế có phải là chấp [trước] sai quá không? 
Con mong rằng sau này sẽ có trường Đại Pháp.

Sư phụ: Pháp mà tôi giảng hiện nay cũng có kết 
hợp với khoa học hiện tại mà giảng; nhân loại đã trở 
nên như thế rồi. Tuy rằng trong giáo dục các trường 
học hiện nay không thể làm cho trẻ em hướng Thiện, 
buông lung tư tưởng của trẻ, nhưng tri thức hiện hữu 
cũng vẫn có tác dụng cho việc nhận thức Pháp của 
chúng trong tương lai. Tất nhiên có trường học do đệ 
tử Đại Pháp mở thì tốt quá; nhưng trước khi có; tôi nghĩ 
rằng để cho con trẻ học những tri thức ấy cũng tốt. Khi 
về nhà, bản thân mình để cho chúng đọc “Chuyển Pháp 
Luân”, lại dạy dỗ chúng làm người thế nào; hiện nay chỉ 
như thế, thời gian quá độ cũng rất ngắn.
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Đệ tử: Về những kinh văn mới gần đây nhất vì sao 
cái nào cũng có chỉnh sửa?

Sư phụ: Sáu bài kinh văn gần đây nhất, tôi đều dùng 
điện thoại thông tri, dùng lời nói để bảo Minh Huệ Net 
ghi chép lại, do vậy có chỗ sai sót. Tại những tình huống 
thông thường, sau khi tôi yêu cầu Minh Huệ Net công 
bố thì tôi cũng không quản nữa, khi có người xem, rồi 
hỏi tôi thì tôi mới coi lại, nhất là bận quá không có thời 
gian xem xét mới tạo thành như thế.

Đệ tử: Con từ Triều Tiên đến. Con cho rằng ở dưới 
Đại Pháp thì nên chăng ai ai cũng bình đẳng. Tuy nhiên 
rất nhiều học viên mới lại có khác biệt về văn hoá; xin 
Ngài giảng một chút về phương diện này.

Sư phụ: Thực ra cuốn “Chuyển Pháp Luân” sau khi 
phiên dịch thành các ngôn ngữ khác nhau, sẽ không có 
ảnh hưởng về mặt lý giải về Pháp. Đặc biệt là trong tu 
luyện, nội hàm của Pháp không thể hiện ở nơi bề mặt 
câu chữ. Chư vị không ngừng đọc sách, chư vị sẽ phát 
hiện rằng sẽ không ngừng có nhận thức mới về Pháp lý, 
sẽ thấy được nhiều Pháp lý hơn. Kỳ thực Pháp đang khai 
mở trí huệ của chư vị, vì thế không ảnh hưởng đến việc 
nâng cao lên trên. Tại Trung Quốc có rất nhiều người 
già không biết chữ, thông qua học Pháp đã biết chữ; 
hơn nữa, cũng không có ảnh hưởng đến việc nâng cao.

Đệ tử: Học viên mới có chướng ngại văn hoá không 
hiểu rõ Pháp.

Sư phụ: Học viên mới lý giải từng chút một; chư vị 
cũng không được giảng cho họ cao quá. Chỉ giảng bề 
mặt là nâng cao tâm tính như thế nào, chữa bệnh khoẻ 
người ra sao. Tương lai sau một thời gian lâu, họ tự đọc 
được nhiều rồi, tự nhiên họ sẽ hiểu ra.
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Đệ tử: Có nhiều người phương Tây đến chỗ chúng 
con học công, gồm những người có tuổi tác đủ loại. 
Chúng con có thể chế ra một bộ băng thâu âm nhạc 
luyện công có khẩu lệnh của Sư phụ kèm phiên dịch Anh 
văn giống như băng thâu âm giảng Pháp được không?

Sư phụ: Có thể được; nhưng khẩu quyết không 
được phiên dịch. Khẩu quyết chính là ‘thần chú’ mà 
người thường vẫn gọi, âm của mỗi chữ đều có tác dụng 
liên hệ trong các thiên thể nhất định. Hễ phiên dịch thì 
liền mất đi chính âm và các nhân tố nội tại.

Đệ tử: Con muốn hỏi một chút, con thấy [đây] là một 
hiện tượng khá phổ biến, con thấy rằng rất nhiều đệ tử 
Đại Pháp đi ra hồng Pháp cảm giác thấy rất tốt, giao 
lưu cũng rất dễ dàng. Tuy nhiên tại gia đình thì quan [ải 
khảo nghiệm] dường như lại rất to lớn, chẳng hạn vợ 
hoặc chồng một số người rất không hiểu cho được. Ví dụ 
như cha mẹ của con, ở trong nước [Trung Quốc] cũng có 
địa vị nhất định [tại xã hội], và họ thấy áp lực rất lớn. 
Con cho rằng rất nhiều gia quyến của các đệ tử Đại Pháp 
ở trong nước đều nhận thấy rằng Pháp Luân Công là tốt, 
nhưng họ lại e sợ rằng chúng con ở bên ngoài có những 
nguy hiểm này khác. Con thấy rằng những gia quyến 
cũng đang phải chịu đựng một số việc, con không biết 
đến lúc Pháp Chính nhân gian họ sẽ được xếp vào đâu?

Sư phụ: Tâm [chấp trước] này phải bỏ. Pháp đang 
nhận định hết thảy các chúng sinh đang biểu hiện tại 
thời gian này. Nếu không phá hoại Pháp, thì không 
thành vấn đề; còn nếu mang theo tư tưởng bất hảo đối 
với Đại Pháp, thì chư vị phải đến giảng để cứu độ chúng 
sinh, trước hết là cần phải giảng rõ cho thân nhân 
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quyến thuộc, cần gắng sức nói chuyện cho họ được rõ, 
giúp đỡ họ vứt bỏ những tư tưởng ấy.

Đệ tử: Khi diễn xuất văn nghệ lúc kết thúc Pháp hội 
lần này, có một số người thường đến, xin hỏi có thể hát 
một số ca khúc tốt của xã hội người thường được không?

Sư phụ: Biểu diễn văn nghệ của chúng ta có thể để 
người thường đến nghe; cứu độ chúng sinh mà. Pháp 
hội của chúng ta cũng cho phép họ đến nghe. Những bài 
nói của học viên trên Pháp hội cũng có chỗ tốt đối với 
họ, điều ấy không thành vấn đề. Còn như việc ca khúc 
của người thường hỏi có thể lên điện đường của Đại 
Pháp chúng ta mà hát hay không? Không thể được. (vỗ 
tay) Vì sao? Nếu như đó là diễn xuất của người thường 
và chư vị đến tham dự—đệ tử Đại Pháp tham dự biểu 
diễn của người thường—chỉ cần ca khúc không thấp 
kém, không có tính chính trị, thì không sao. Còn nếu 
như là hội âm nhạc chỉ của Đại Pháp chúng ta thôi, thì 
tôi nghĩ rằng nên làm sao cho thuần chính thì hơn. Nếu 
không phải của Đại Pháp chúng ta tổ chức thì không có 
sao. Nhất định cần phân biệt vấn đề này. Chư vị hỏi ca 
khúc rất chính thì có được không? Hiện nay chư vị rất 
khó biết được tác giả của ca khúc ấy đã từng bức hại 
Đại Pháp hay không, chư vị có biết được tác giả ấy tại 
Trung Quốc có từng viết ca khúc bức hại Đại Pháp hay 
không? Hiện nay chư vị không đánh giá được. Nếu như 
tác giả lại là đệ tử Đại Pháp và bản thân ca khúc cũng 
không mang tính chính trị thì cũng được. Tuy nhiên 
hiện nay rất khó xử lý cho tốt việc này.

Đệ tử: Học viên tại Trung Quốc nếu bước ra hồng 
Pháp, chắc chắn sẽ bị bắt. Nếu như không hồng Pháp, thì 
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lại sợ ảnh hưởng đến tầng trong quá trình Chính Pháp. 
Đệ tử tại Trung Quốc nên xử lý thế nào?

Sư phụ: Cả hai suy nghĩ ấy đều không đúng. Không 
bước ra hồng Pháp thì sợ ảnh hưởng đến tầng, sợ ảnh 
hưởng đến việc nâng cao, sợ ảnh hưởng viên mãn, sợ 
ảnh hưởng điều này, sợ ảnh hưởng điều khác, mà lại 
không thật sự đứng tại giác độ của đệ tử Đại Pháp mà 
xét vấn đề. Đệ tử Đại Pháp cần phải chứng thực Pháp, 
chính là cần phải cứu độ chúng sinh. Chính vì vẫn có 
tâm của người thường, nên mới dễ xuất hiện vấn đề, vì 
thế mới xuất hiện rất nhiều vấn đề.

Tôi hoàn toàn nắm rõ tình huống tại Trung Quốc, 
hết sức rõ ràng. Là đệ tử Đại Pháp thì tôi nghĩ rằng 
không nên không chứng thực Pháp. Tôi không thể nói 
cụ thể hơn nữa. Rất nhiều sự việc là do cựu thế lực an 
bài, hơn nữa an bài rất cụ thể, biểu hiện ra vô cùng 
phức tạp. Tình hình tại Trung Quốc xem ra rất [hỗn] 
loạn, nhưng trên thực tế có [trình] tự phi thường.

Các đệ tử Đại Pháp ở hai tình huống [này] là chúng 
không động [đến] được. Một là vững như bàn thạch, 
nên chúng không dám động đến. Vì lúc ấy chúng biết 
rằng dẫu là cựu thế lực cũng vậy, cựu [đạo] lý cũng vậy, 
[nếu] đệ tử ấy rất chính, thực hiện được rất tốt, nếu 
như ai đến bức hại, thì tôi sẽ tuyệt đối không tha chúng. 
Bên thân của tôi còn có vô số chính Thần nữa! Tôi còn 
có vô số Pháp thân đều [làm] Chính Pháp. Chỉ e đệ tử 
trong tâm bất ổn, chấp trước như thế, sợ hãi như thế, 
cựu thế lực nhìn thấy liền nắm chắc lấy tâm hữu lậu 
mà bức hại. Còn trong lúc [bị] bức hại, chính niệm lại 
không đủ, nên bức hại gặp phải lại lớn hơn nữa; toàn là 
tình huống như vậy. Nhưng bộ phận học viên này tuyệt 
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đại đa số là thuộc vào những [ai] chưa từng trực tiếp 
kết duyên với tôi trong lịch sử. Lần truyền Pháp này, 
cửa [môn pháp] rộng mở, cựu thế lực chưa ngăn trở, 
[và] họ đã đến [học Đại Pháp]. Tuy nhiên tuyệt đại đa 
số học viên ấy đều thực thi rất tốt. Còn những [ai] đã 
kết duyên trong lịch sử, thì chúng không dám bức hại 
quá mức, bởi vì trong lịch sử họ đã từng chịu tội [khổ] 
như thế rồi. Là các đệ tử Đại Pháp, bất kể là thuộc bộ 
phận nào, nếu như có thể [làm] thật tốt như vậy, thì 
trường bức hại ấy đã kết thúc rồi. Nếu nói về thực hiện 
cho tốt, đó không phải nói nói là được đâu, cũng không 
phải bảo chư vị nhất định thực hiện như thế là được 
rồi. Mà là trong khi tu luyện mà đặt định được cơ sở 
chắc chắn, là trường kỳ học Pháp mới đặt định được. 
Thực ra đa số đã thực hiện được hết sức tốt. Còn thực 
hiện không tốt là xuất hiện từ các học viên bộ phận 
thứ ba. Bởi vì không làm được tốt, nên bức hại phải 
nghiêm trọng; do đó tình hình các đệ tử Đại Pháp là 
cực kỳ hiểm ác. Trên thực tế bất kể thuộc về bộ phận 
[học viên] nào, Sư phụ đều đối đãi như nhau. Chúng ta 
ở ngoài Trung Quốc mà nói về vứt bỏ sinh tử, là hoàn 
toàn khác với tại hoàn cảnh tại [Trung Quốc] đang phải 
đối diện với áp lực mà nói về vứt bỏ sinh tử. Tôi không 
định nói thêm về [vấn đề] này nữa; tuy nhiên [nếu] chư 
vị trong hoàn cảnh ấy mà thật sự vứt bỏ được sinh tử, 
thì tình huống đã không đến như thế này. Chẳng hạn 
có đệ tử Đại Pháp sau khi bị bắt rồi vẫn thản nhiên bất 
động, không có chút tâm sợ hãi gì, chư vị sẽ thấy rằng 
cựu thế lực kia, chúng không dám bức hại người ấy. Bởi 
vì chúng biết rằng người này trừ khi đánh chết đi thôi, 
chứ bức hại nào cũng vô dụng; chúng không động đến 
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người ấy nữa. Có bao nhiêu học viên thực hiện được 
như thế? [Tâm] kiên định đối với Pháp của họ làm cho 
tà ác sợ mất mật. Còn những [ai] chấp trước của người 
thường nặng quá, học Pháp không thâm sâu đều đã để 
tự mình chịu nhận rất nhiều thống khổ mà lẽ ra không 
phải chịu nhận. Có người đã viết “hối quá thư”, hoặc đã 
ký kết gì đó; bởi vì tôi không thừa nhận trường bức hại 
này, cho nên chừng nào mà sự tình ấy chưa kết thúc, 
thì tôi vẫn còn tạo thêm cơ hội cho họ. Qua thực tế tôi 
đã nhìn nhận thấy rằng, đa số học viên sau khi bị bức 
hại, đã có thể bình tĩnh, nhận thức được tính nghiêm 
túc của Đại Pháp và tu luyện một cách có lý trí hơn 
nữa. Đồng thời cũng thấy rõ được tính nghiêm trọng 
của trường bức hại này, và không lại mang theo tâm 
người thường mà thực hiện như thời trước nữa; tâm 
ấy dần dần vứt bỏ, do đó những việc họ thực hiện ngày 
càng thuần chính hơn, ngày càng tốt hơn, ngày càng 
kiên định hơn, ngày càng lý trí hơn. Không được [chỉ] 
xét trên biểu hiện của bức hại ấy, khi Pháp đến nhân 
gian hết thảy chân tướng đều sẽ triển hiện. Các đệ tử 
Đại Pháp thật xuất sắc.

Đệ tử: [Con có] hai vấn đề muốn hỏi. Thứ nhất, một 
số đệ tử Đại Pháp ở ngoại quốc có bạn bè thân quyến 
đều đã luyện công, nhưng sau khi bức hại đến lại dần 
dần từ bỏ. Họ muốn biết hiện nay nên thực hiện như 
thế nào? Còn vấn đề nữa là một số đệ tử rất tinh tấn 
nhưng dường như có những lúc có biểu hiện mắc bệnh 
rất nặng, họ [muốn] biết là do nghiệp lực tự thân hay là 
do tà ác phá hoại? Họ cần nên phải đối đãi với sự việc ấy 
như thế nào?
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Sư phụ: [Về] vấn đề thứ nhất, họ muốn thực hiện 
thế nào, thì đó là họ tự quyết định, điều ấy cần xét tự 
bản thân họ. [Về] vấn đề thứ hai, [khi] gặp bất kể việc 
gì đều phải xét bản thân mình trước tiên; đây là điểm 
khác biệt lớn nhất giữa đệ tử Đại Pháp và người thường. 
Nếu như bản thân chúng ta thật sự không có vấn đề gì, 
thì nhất định là tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp. Nhất 
là bây giờ đang thời kỳ Chính Pháp, nghiệp lực của các 
đệ tử Đại Pháp không còn là vấn đề nữa. Cần phải nhận 
thức một cách tỉnh táo rõ ràng sự bức hại của các sinh 
mệnh tà ác, chúng thực sự đang làm điều xấu. Tốt nhất 
là các đệ tử Đại Pháp tiến bước trên đường của mình 
cho chính, chớ để tà ác vin được cớ gì để bức hại nữa.

Đệ tử: Con có thể trộm nghĩ một chút về vũ trụ mới 
như thế nào?

Sư phụ: Nhân loại cũng sẽ phát sinh những thay 
đổi. Do vậy vũ trụ cho đến tận nhân loại đều đang có 
những thay đổi. Vũ trụ mới kiện toàn các chủng nhân tố 
chưa được kiện toàn của cựu vũ trụ; vũ trụ mới hoàn bị 
hơn; quá khứ khi chưa từng dùng đến hình thức Chính 
Pháp này thì không giải quyết được. Trong quá khứ 
đến mỗi kỳ vũ trụ không còn được tốt nữa, thì giải thể 
[rồi] tái tạo, phát triển lại mới; khi không còn tốt nữa 
thì tái tạo. Sự việc Chính Pháp này là lần đầu từ khi khai 
thiên tịch địa. Do vậy nhân dịp Chính Pháp lần này tôi 
đã thay đổi rất nhiều điều; những điều ấy đều không 
thể giảng. Tuy nhiên tôi có thể nói với mọi người rằng, 
bởi vì nhân loại là một bộ phận của vũ trụ. Bởi vì Đại 
Pháp là truyền xuất ra từ đây; quá khứ tại đây chưa có 
nhân loại, trước đây bất kể giải thể tái tạo địa cầu biết 
bao nhiêu lần, thì sinh mệnh chủ thể tại đây đều là hình 
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tượng người hành tinh khác. Mỗi lần có bề ngoài khác 
nhau rất nhiều, nhưng đều không có hệ thống bên trong 
và vẻ ngoài như con người, càng không có tư tưởng của 
con người. Còn con người hiện nay đã được tạo thành 
để truyền Đại Pháp. Như vậy sau khi loại ra những ai 
có tội đối với Đại Pháp thì những ai ở lại sẽ có phúc, do 
vậy con người trên địa cầu tương lai thật sự sẽ có hình 
tượng con người; nói cách khác đến bước tiếp theo thì 
nhân loại tương lai sẽ thật sự bắt đầu; [còn] lần này là 
vì để truyền Đại Pháp mà tạo ra hình thức sinh mệnh 
như thế. Tương lai sẽ còn có Phật Đạo Thần hạ thế độ 
nhân, chúng sinh sẽ còn nghe Pháp, chúng sinh sẽ còn 
được cứu độ. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện giống như 
Thần đến độ nhân rồi bị đóng đinh vào cây thập tự nữa.

Đệ tử: Con muốn hỏi một chút rằng khi chúng con 
giảng rõ chân tướng có đề cập đến một số nhân vật lịch 
sử; bởi vì còn rất nhiều quan hệ nhân duyên mà chúng 
con không biết được, vậy có cần thiết chú ý một số sự 
việc nào đó không?

Sư phụ: Trong Chính Pháp, chư vị chỉ là dùng ngôn 
ngữ của con người, dùng những lý giải lý luận vốn đã 
phổ biến trong nhân loại để chứng thực Pháp, chiểu 
theo khả năng phân biệt được của nhân loại giữa tốt 
và xấu, giữa thị và phi là được rồi. Bất kể là động chạm 
đến ai ở thời kỳ lịch sử nào cũng không thành vấn đề.

Đệ tử: Con muốn đưa ra một số ví dụ về việc Ngài 
vừa giảng về hình thế của các đệ tử tại Trung Quốc. 
Theo chỗ con biết, những bạn bè thân quyến mà con tiếp 
xúc hầu như ai cũng đều kiên định phi thường. Trong 
họ có người đã đến Thiên An Môn, đến một cách đường 
đường chính chính, sớm đến, tối về, buổi sớm đáp máy 
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bay đến, tối đi máy bay trở về, không chỉ kêu lớn “Pháp 
Luân Đại Pháp hảo”, mà còn giương rộng bức phướn 
lên, mà không bị sao hết. Còn có một ông cụ đã chín mươi 
mấy tuổi rồi, ngày nào cũng đi hồng Pháp, mà không bị 
sao cả. Dẫu thế nào cũng rất kiên định. Con chỉ biết có 
một người đã bị bắt, nhưng biểu hiện rất là khá. Con nói 
chuyện với họ, và con cảm thấy tình thế rất là tốt. Họ 
nói: “Tốt, chúng tôi tốt lắm lắm”. Nghe vậy thấy trong 
tâm rất thoải mái.

Sư phụ: Tình hình hiện nay là như thế đó. Bởi vì 
những sinh mệnh mà cựu thế lực đang lợi dụng, đã 
không còn nhiều nữa, mà hễ thấy đệ tử Đại Pháp phát 
chính niệm chúng liền bỏ chạy. Chư vị đến sứ quán 
thỉnh nguyện, thì sứ quán nói chung là khiếp sợ lắm. 
[Kẻ] sợ hãi không phải là con người chân chính, mà là 
những tà ác đang thao túng con người, biểu hiện ra con 
người ấy, biểu hiện của họ rất là sợ hãi, thực ra nhân 
tố tà ác rất sợ hãi. Đến khi tà ác bị thanh trừ rồi, và lúc 
ấy những người trong sứ quán đều ra học Pháp Luân 
Công với chúng ta, thì đối với kẻ cầm đầu lưu manh 
của chính phủ Trung Quốc kia mà xét thì quả là quá 
khiếp hãi. Do vậy những sinh mệnh tà ác kia đang dùng 
hết sức lực để khống chế những người trong sứ quán, 
nhằm duy trì hết thảy những gì mà tà ác đã làm. Dẫu là 
như vậy, nhưng chúng không duy trì nổi được nữa. Trừ 
thành phố mà kẻ cầm đầu tà ác đang ở ra, tại các địa 
phương khác ở Trung Quốc tà ác đã không còn khống 
chế được nữa; các sinh mệnh tà ác đã bị thanh trừ đến 
mức không còn mấy nữa, tình thế đã trở nên tốt hơn 
lên tại nhiều địa phương trên diện tích rộng. Nếu như 
chư vị phát chính niệm tại cự ly gần với kẻ cầm đầu 
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tà ác, bổ sung duy trì của tà ác không gia thêm vào, 
thì nó sẽ tuyệt khí thôi. Bởi vì nó không còn cái gì của 
con người nữa, lớp da kia hoàn toàn là do tà ác chèo 
chống. Phát chính niệm chính là tiêu trừ chúng. Nếu 
như không bổ sung thêm nữa, thì nó sẽ vong mạng. Lần 
trước tại Malta các học viên phát chính niệm cự ly gần, 
chỉ chút nữa là nó hết đời. Sự tình là như vậy. Nó không 
còn những gì của con người nữa, hiện nay nó không còn 
lý trí, không còn tư tưởng bình thường của con người 
nữa, nó còn sống là vì chúng ta thôi, suy nghĩ con người 
ngày càng mất lý trí. Thực ra các nhân viên công tác tại 
sứ quán ở một số địa phương đã bắt đầu gặp các học 
viên chúng ta. Có người đã lặng lẽ lấy tài liệu, có người 
đã nói riêng với chúng ta “Tốt lắm!” (vỗ tay). Tại quá 
khứ điều ấy là không thể. Vì sao lại được như vậy? Sau 
khi thanh trừ những tà ác đang khống chế người ta thì 
người ta sẽ bắt đầu bình tĩnh suy xét, bản thân người 
ta đang suy xét xem Pháp Luân Công rốt cuộc là gì? Tại 
sao bức hại Pháp Luân Công đến mức như vậy? Hơn 
nữa [họ] cũng đã nhận ra sự bức hại và tất cả những lời 
vu khống của tà ác mà đã được vạch trần, người ta đều 
chấn động; hiện nay người ta đang chủ động tìm hiểu 
cho rõ về chân tướng [sự việc này].

Đệ tử: Con có hai câu hỏi. Con làm chương trình 
TV Phóng Quang Minh. Lần vừa rồi, chúng con có nhận 
được một số ý kiến phản ánh của khán giả, rằng lời văn 
mới có phần quá cứng rắn.

Sư phụ: Kỳ thực theo tôi thì khẩu khí như thế là tốt 
lắm. (vỗ tay) Không có cảm giác kiểu đấu tranh giai cấp, 
[lời lẽ cũng] trung tính; [nếu] ngữ khí quá mềm mỏng 
thì không có tốt. Thực ra tôi đã qua nhiều đài truyền 
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hình, tôi đều giảng như vậy, tôi nói rằng ngữ khí của 
học viên tại Los Angeles khi phát thanh là thích hợp 
nhất, không cứng quá, không mềm quá, rất cân bằng. 
Tất nhiên [tôi không có ý] biểu dương chư vị, chớ kiêu 
ngạo. Nói cách khác, chúng ta hết sức cố gắng sao cho 
cân bằng nhất, như vậy tốt hơn. Người thường họ nói 
đủ điều, khó mà ngũ vị câu toàn cho được. Người thích 
ăn cay, người thích ăn chua, người thích ăn ngọt. Chúng 
ta cần xuất hiện trước mặt người ta với một diện mạo 
hoà ái, như thế là được rồi. Tất nhiên cần tự nhiên hơn 
một chút, thư thái hơn một chút. [Chư vị] đứng trước 
ống kính, thì [chư vị] đang là diễn viên rồi, hình thức 
cũng cần chỉnh chu hơn một chút.

Đệ tử: Con còn một câu hỏi nữa, hiện nay chúng con 
ngoài việc thực hiện một số tiết mục Đại Pháp, còn thực 
hiện một số tiết mục người thường, trong ấy không có 
nội dung Đại Pháp. Xin hỏi tỷ lệ cần như thế nào? Chúng 
con lấy bao nhiêu thời gian cho tiết mục Đại Pháp, bao 
nhiêu cho tiết mục không phải Đại Pháp?

Sư phụ: Vấn đề này cứ theo chư vị an bài thôi, cụ 
thể là tự theo chư vị mà làm. Chư vị thấy làm thế nào là 
thích hợp, nghiên cứu rồi xong rồi làm như thế. Thực 
ra chư vị hôm nay khi chứng thực Pháp, khi các đệ tử 
Đại Pháp giảng rõ chân tướng, thì hình thức chư vị 
chọn và các phương pháp khác nhau đều rất tốt về mọi 
mặt. Chư vị chớ coi thường một truyền đơn, một tài 
liệu, một [cuộc] điện thoại, một tờ fax hoặc tin tức nào 
đó được truyền về Trung Quốc, tác dụng thu được rất 
lớn, có tác dụng to lớn trấn át và tiêu trừ tà ác, thật sự 
rất to lớn. Tư tưởng xấu trong đầu não người ta là do 
những tuyên truyền vu khống tà ác kia. Khi người ta 
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hiểu rõ minh bạch ra, thì cũng là lúc những thứ tà ác 
ấy bị thanh trừ giải thể. Nếu như người ấy thật sự đại 
biểu cho một thiên thể rất to lớn, thì sự chuyển biến 
của người ấy sẽ tương ứng với bao nhiêu sinh mệnh 
kia được cứu độ, tác dụng có được to lớn đến như vậy! 
Thực ra những sự việc này [đã được thực hiện] hết 
sức tốt. Chớ có coi thường những công việc như vậy. 
Tất nhiên cụ thể thực hiện như thế nào, chư vị tự bản 
thân mình cân nhắc, làm sao cho người ta có thể tiếp 
thu. Các phương tiện truyền thông có hình thức như 
người thường sẽ làm người ta dễ tiếp thu. Nếu như chỉ 
là những bài vạch trần bức hại thôi, thì lại không đạt 
được hiệu quả vạch trần tà ác và cứu độ chúng sinh. 
Bởi vì đối tượng [khán giả] rốt ráo không phải là người 
tu luyện. Như vậy chúng ta cần làm cho chương trình 
phong phú hơn một chút, hấp dẫn hơn một chút. Đồng 
thời trong đó có các nội dung Đại Pháp. Như vậy có tác 
dụng tốt hơn đối với người thường. Không có nội dung 
của người thường thì không được, bởi vì chư vị cần 
thực hiện thành [công] với hình thức truyền thông của 
người thường. Còn nói về [tỷ lệ] bao nhiêu, điều ấy bản 
thân chư vị tự xét, cần thích hợp.

Đệ tử: Các đệ tử Trường Xuân quê nhà gửi lời vấn 
an Sư phụ! Không biết bao giờ Ngài có thể trở về gặp 
mặt họ?

Sư phụ: Tôi nghĩ sẽ không còn lâu nữa. Mỗi triều 
đại Trung Quốc đều trải qua như vậy. Triều đại nào 
cũng đều tung hô hoàng thượng là ‘vạn tuế’, nhưng 
có ai được vạn năm đâu. Triều đại nào thì cũng mong 
muốn trở thành giang sơn bền vững, nhưng rốt cuộc 
cũng không thể vững bền. Chúng ta không có nghĩ đến 
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việc lật đổ chính quyền Trung Quốc, chúng ta cũng 
không hề có những mong cầu kiểu chính trị ấy. Chúng 
ta vô tội bị bức hại, chúng ta chỉ đang vạch trần thẳng 
vào những bức hại chúng ta của tập đoàn lưu manh tà 
ác kia. Trên thực tế trong chính phủ Trung Quốc có rất 
nhiều người phản đối trường bức hại này, chỉ bất quá 
[chịu] áp lực lớn, nên họ không dám nói ra mà thôi. 
Tuy nhiên biểu hiện của người ta đã quyết định tương 
lai cho họ. Đại Pháp đang đo lường hết thảy con người. 
Tôi nói thêm một lần nữa: xã hội nhân loại là vì Đại 
Pháp mà tạo thành, trong lịch sử nhân loại tuyệt đối 
không xuất hiện sự việc nào không có quan hệ với Đại 
Pháp. Ấy là kẻ cầm đầu tà ác kia nói ra “đảng cộng sản 
phải chiến thắng Pháp Luân Công”. Tại sao đảng cộng 
sản phải chiến thắng Pháp Luân Công? Nhân dân toàn 
thế giới đều thấy thật kỳ lạ: đảng cộng sản có trong 
tay tất cả quân đội, cảnh sát và chính phủ Trung Quốc, 
lại phải chiến thắng một nhóm dân chúng không một 
tấc sắt trong tay đang ở trong tầm lãnh đạo của họ và 
muốn làm người tốt; hỏi để làm cái gì đây? Không còn 
lý trí! Thực ra khi Đại Pháp hồng truyền, nhân tâm đều 
hướng Thiện, xã hội ổn định; hỏi ai được lợi? Người 
đang cầm quyền, đúng không? Vậy đó chẳng phải mất 
lý trí là gì? Chúng ta cũng không quan tâm đến chính 
quyền. Trên thực tế trước khi bức hại thì gia đình của 
cả bảy vị thường uỷ cục chính trị trung ương Trung 
Quốc đều đang luyện Pháp Luân Công, bảy vị thường 
uỷ đã đọc sách rồi. Pháp Luân Công là gì, họ hoàn toàn 
biết rất rõ. Đấu tranh chính trị đã nuôi dưỡng nên tâm 
tật đố, nuôi dưỡng thành toàn bộ những thứ xấu [tấn 
công] của người ta, [những thứ ấy] đã làm kẻ kia mất 
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lý trí, không còn dung nhẫn được điều gì nữa. Tâm 
mắt hẹp hòi không chịu được, dục vọng to lớn không 
chịu được, gan mật nhỏ không chịu được, tâm tật đố 
lớn quá không chịu được2. Việc trị quốc một lỗ cũng 
chẳng thông, năng lực làm chính sự thì không bằng một 
trưởng thôn nhỏ bé. Mất lý trí rồi thì không khác gì 
ma quỷ nữa, nguyên thần chỉ là một con cóc. Người ấy 
hiếm có lắm! Vở kịch tại nhân gian này, diễn viên ấy hỏi 
biết tìm nơi đâu? Phải tạo trong một lịch sử rất lâu mới 
tìm được đấy! (vỗ tay) Cựu thế lực không muốn cho 
kẻ ấy lập tức hạ xuống địa ngục, chúng nói rằng có tìm 
nữa cũng không tìm nổi nhân vật như thế.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích:(mọi ghi chú đều của người dịch, không phải 
chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Bản tiếng Hán: https://big5.falundafa.org/chibig5/
na2002.htm

Bản tiếng Anh: //www.falundafa.org/book/eng/
lectures/200203L.html

Dịch từ Hán bản tháng 5-2002; bản dịch có thể được 
chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác
1. Từ bi cứu độ tri đa thiểu — từ bi cứu độ biết là bao nhiêu 
vậy: một câu trong bài thơ Đào đã được dịch và đăng 
trên vi.falundafa.org: https://vi.falundafa.org/jw/kinh_
van_20020131.html
2. Đây là dịch sát theo nghĩa đen của chữ. Tâm mắt (tâm 
nhãn) là để chỉ tâm địa, gan mật (đảm tử: mật) là để chỉ 
lòng dũng cảm, dũng khí.
•	 bản nguyên: bản lai nguyên gốc ban đầu.
•	 bản sự: khả năng, năng lực.

https://big5.falundafa.org/chibig5/na2002.htm 
https://big5.falundafa.org/chibig5/na2002.htm 
https://www.falundafa.org/book/eng/lectures/200203L.html
https://www.falundafa.org/book/eng/lectures/200203L.html
https://vi.falundafa.org/jw/kinh_van_20020131.html
https://vi.falundafa.org/jw/kinh_van_20020131.html
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•	 bách gia chư tử, chư tử bách gia: các gia phái, môn 
đạo được gọi chung là vậy.

•	 bán Thần văn hoá: văn hoá nửa Thần, trong văn hoá có 
một nửa là dựa trên khái niệm về Thần.

•	 bất thuần: không thuần khiết, không thuần tịnh.
•	 canh tân: đổi mới, cải cách làm cho mới lên.
•	 chuyển sinh: chuyển sinh vào nơi nào đó, tái sinh, giáng 

sinh, đầu thai.
•	 chứng thực Pháp, chứng thực Đại Pháp: khẳng định 

tính đúng đắn của Pháp, của Đại Pháp.
•	 cựu Pháp: Pháp cũ.
•	 cựu thế lực: thế lực cũ.
•	 cựu vũ trụ: vũ trụ cũ.
•	 du hý: trò vui chơi, trò du hý.
•	 duyên: liên hệ có ý nghĩa theo nghĩa rộng, không phải 

theo nghĩa hẹp chỉ là duyên vợ chồng; ví như duyên 
giữa thầy và trò, duyên giữa cha mẹ và con cái, duyên 
giữa bạn bè thân quyến, v.v.

•	 đại khung: gầm trời rộng lớn.
•	 đại nhân, tiểu nhân, trung nhân: chủng người to, 

người bé, và người trung bình.
•	 giả tượng: hình tượng giả, không thật.
•	 hậu thiên: những gì về sau mới có là hậu thiên; trái 

nghĩa là tiên thiên.
•	 hoành quan: quan cảnh, quan sát ở mức vĩ mô; trái 

nghĩa là vi quan.
•	 hồi khứ, khứ hồi: quay trở về.
•	 hữu lậu: có lậu, có chỗ dò rỉ, còn thiếu sót, còn tâm chấp 

trước để ma lợi dụng; trái nghĩa là vô lậu.
•	 hỷ nộ ai lạc: tên các tâm thái; hỷ → mừng, nộ → giận, ai 

→ khổ, lạc → sướng.
•	 ký thác: gửi gắm để nâng đỡ, nương nhờ.
•	 kỳ hình: hình thù kỳ lạ, hình kỳ dị.
•	 ngũ vị câu toàn: đủ cả năm vị, mặt ngọt cay …
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•	 nội hàm: cái chứa đựng bên trong, nội dung; trái với 
biểu diện là cái bề mặt ngoài.

•	 phó xuất: chi trả cho phí tổn nào đó, gánh chịu.
•	 TV Phóng Quang Minh: (Phóng Quang Minh điện thị, 

FGMTV) kênh giảng rõ chân tướng bằng phim (vidéo) 
về Pháp Luân Công.

•	 phô thiên cái địa: trải trời đậy đất, ý nói cái thế 
lớn mạnh.

•	 quan: cửa, cửa ải, khảo nghiệm thử thách cần qua.
•	 quy phạm: mẫu mực.
•	 quy vị: quy về vị trí, trở lại chỗ ban đầu.
•	 tàn khuyết bất toàn: bị tàn phế nên khiếm khuyết 

không còn toàn vẹn đầy đủ.
•	 thốn, tấc: nói tắt của từ Anh thốn (tấc Anh) xấp xỉ 2.45cm.
•	 tân trần đại tạ: đổi cũ thay mới, cũ mới thay nhau.
•	 thành-trụ-hoại-diệt: hình thành, trụ lại ổn định, trở 

nên bại hoại, rồi diệt vong; ấy là bốn bước trong một 
chu kỳ thành-trụ-hoại-diệt.

•	 thế nhân: con người thế gian.
•	 thiết lô: lập lò; lập lò luyện thuốc trong Đạo gia.
•	 tiên thiên: những gì vốn có nguyên từ ban đầu được gọi 

là tiên thiên; trái nghĩa là hậu thiên.
•	 tinh thể: thể tinh cầu nhỏ bé.
•	 triển hiện: thi triển xuất hiện ra.
•	 trùng tổ: tổ chức lại một lần nữa.
•	 tư tâm, tự tư: tâm ích kỷ.
•	 văn vật: vật cổ văn hoá.
•	 vi quan: quan cảnh, quan sát ở mức vi mô; trái nghĩa là 

hoành quan.
•	 vô lậu: không có lậu, không có chỗ dò rỉ, không còn 

thiếu sót, không còn tâm chấp trước để ma lợi dụng; 
trái nghĩa là hữu lậu.

•	 vô tỷ: không so sánh, không gì sánh được.
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